
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

âu hát chúng ta thường nghe trong lễ Giáng sinh là : “Vinh danh Thiên 

Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Sự kiện Con 

Thiên Chúa xuống thế làm người là sự kiện làm vinh danh Thiên Chúa. 

Thiên Chúa không chỉ là Đấng rất cao vời nhưng còn là Đấng ở rất gần con 

người. Thiên Chúa là Đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, 

ở bên chúng ta, đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa xuống thế làm người để 

khởi đầu một nhân loại mới, nhân loại luôn có Chúa ở cùng hay đúng hơn 

nhân loại luôn vâng lời Thiên Chúa.  

Nếu Ađam khởi đầu một nhân loại coi Thiên Chúa luôn là Đấng kềm hãm 

con người, không cho con người phát triển hay không cho con người lên làm 

Thần, có quyền định đoạt lành dữ thì nhân loại mới là nhân loại luôn vâng lời 

Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa vì vâng lời đã xuống thế để khởi đầu một 

nhan loại vâng lời Thiên Chúa. Đức Maria cũng vì vâng lời mà đi vào 

chương trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng thế, ngài vâng lời Thiên 

Chúa để đón Đức Maria về nhà mình.  

Cuộc sống vâng lời Thiên Chúa là cuộc sống bình an và đây là vế sau của 

câu trên : Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Bình an vì có Chúa ở cùng, 

bình an vì con đường mình đi là con đường đưa tới hạnh phúc vĩnh cửu. Bình 

an vì biết cuộc đời mình cùng với những người vâng lời Thiên Chúa sẽ đi đến 

đâu. Bình an vì biết mình đang đi theo Đấng Bình An.  

Ngày nay biết bao người chạy theo những thứ chắc chắn không đem lại 

cho mình sự bình an vững bền. Đó là những con người chỉ biết chạy theo 

những thứ danh, lợi, thú trần gian. Đó là những thứ sẽ bị lụi tàn như mọi thứ 

vật chất khác. Xin cho chúng ta biết đi tìm những thứ giúp chúng ta có được 

bình an chân thật. 
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THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA 

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14) 

Suy niệm: Chẳng ai có thể hiểu thấu tại sao Thiên Chúa toàn năng cao cả, Đấng cả 

đất trời không thể chứa nổi, lại hạ cố đến cư ngụ giữa nhân loại trong hình hài một 

trẻ thơ yếu ớt, được sinh ra trong cảnh cơ hàn. Tuy nhiên, điều không thể hiếu thấu 

nơi mầu nhiệm Thiên Chúa làm người ấy, chẳng những cho thấy tư tưởng, đường lối 

của Thiên Chúa vượt xa suy tưởng của con người, mà còn tỏ lộ trọn vẹn tình yêu 

tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Nơi Hài nhi Giê-su, Thiên Chúa không 

còn là Đấng mà con người chỉ được đứng xa cung kính chiêm ngắm bái thờ, nhưng 

đã trở nên một con người thực sự, một Thiên Chúa ở cùng con người để gần gũi, 

chung chia bao vui buồn sướng khổ của phận người, mang lấy vào chính thân mình 

bao tội lỗi yếu đuối của con người, cũng như để ban cho con người bình an, niềm 

vui, được trở nên con cái Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Hài nhi Giê-su chính là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho nhân 

loại, cho bạn và cho tôi. Bạn và tôi được mời gọi đón nhận món quà ấy với lòng biết 

ơn ngang qua nỗ lực sống tốt lành hơn, để đời ta cũng trở nên quà tặng đem bình an, 

niềm vui có Chúa ở cùng đến cho mọi người.  

Sống Lời Chúa: Bạn cố gắng mỗi ngày sống gần gũi, hòa đồng, giúp đỡ mọi người, 

nhất là ai đang gặp khó khăn, để chia sẻ niềm vui có Chúa với họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng ta con tạ ơn Chúa vì nhờ việc Chúa nhập thể, 

chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin ban thêm lòng mến để chúng con biết cư 

xử tử tế với nhau, sống bác ái phục vụ để qua chúng con, Chúa tiếp tục bước đi với 

con người.  

 Tiến sĩ Gerorge Weigel: Khủng hoảng tại Đức, Giáo Hội hoàn vũ và 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 
Năm của Chúa chúng ta 2023 có thể sẽ chứng kiến những bi kịch Công Giáo 

mà chúng ta không thể đoán trước được bây giờ; đó là con đường của Chúa 

Quan Phòng. Điều chúng ta có thể biết chắc chắn về năm tới là cuộc khủng 

hoảng tại Đức trong bối cảnh Giáo hội Hoàn Vũ sẽ lên đến đỉnh điểm, bởi vì 

những gì đang xảy ra ở Đức sẽ xung đột với phiên họp đầu tiên của Thượng 

hội đồng về tính đồng nghị cho một Giáo hội đồng nghị vào tháng 10 năm 

2023. Và việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Đức sẽ có kết quả cực kỳ quan 



trọng, nếu không muốn nói là hoàn toàn mang tính quyết định, trong việc xác 

định di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Vậy điều gì đang xảy ra ở Đức, dọc theo “Tiến Trình Công Nghị” quốc gia 

của Giáo Hội này? 

Nhiều điều đang xảy ra: vũ khí hóa tội ác và tội lỗi lạm dụng tình dục để tái 

phát minh Công Giáo; bác bỏ những hiểu biết Công Giáo đã ổn định về tình 

yêu con người và sự thể hiện của tình yêu ấy; một sự đầu hàng vô điều kiện 

đối với hệ tư tưởng giới tính và sự hủy diệt của nó đối với giáo huấn Kinh 

Thánh về con người; một cuộc cách mạng trong giáo hội học, nhân danh việc 

trao quyền cho giáo dân để tước bỏ các chức vụ giám mục và linh mục khỏi 

tính cách bí tích trọn vẹn của họ; việc giản lược dần Giáo hội thành một tổ 

chức phi chính phủ giàu có, làm những công việc tốt được xác định bởi sự 

đồng thuận về mặt chính trị vào từng thời điểm. 

Đằng sau tất cả những điều này - và ở đây chúng ta đi đến tận cùng của điểm 

mấu chốt - là sự bác bỏ giáo huấn long trọng của Công đồng Vatican II về 

mạc khải của Thiên Chúa. Và vì Hiến chế Tín lý về Mạc khải Thiên Chúa 

của Vatican II, được biết đến với tựa đề Latinh là Dei Verbum (Lời của Thiên 

Chúa), là thành tựu cơ bản của Công đồng, nên bác bỏ giáo huấn Dei Verbum 

là bác bỏ Vatican II. “Tiến Trình Công Nghị” của Đức không phải là một sự 

phát triển của Công đồng. Đó là một sự bác bỏ Công đồng. 

Dei Verbum khẳng định mạnh mẽ tính thực tại của mạc khải Thiên Chúa và 

thẩm quyền ràng buộc của mạc khải theo thời gian. Dựa trên hơn một thế kỷ 

suy tư về Thánh Kinh và thần học về lịch sử cứu độ, Vatican II nhấn mạnh, 

chống lại bản chất của văn hóa thời thượng cho rằng Kitô giáo chỉ là một 

huyền thoại từ lòng mộ đạo hay một tập hợp các truyền thuyết gây cảm hứng. 

Kitô giáo là cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa nhập thể, Ngôi Hai trong Ba 

Ngôi Chí Thánh, Đấng hoàn tất việc tự mạc khải Thiên Chúa là ai, và Thiên 

Chúa dự định gì cho nhân loại, là điều đã bắt đầu khi Thiên Chúa ngỏ lời với 

dân Do Thái qua tổ phụ Abraham, Môsê, và các tiên tri. 

Dei Verbum cũng dạy rằng mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại đã được 

hoàn thành trong Chúa Giêsu Kitô. Người Công Giáo liên tục tìm hiểu chiều 

sâu của mạc khải đó và ý nghĩa của mạc khải theo thời gian, và vì vậy sự hiểu 

biết về Kitô giáo của chúng ta ngày càng phát triển. Nhưng mạc khải phán 

xét mọi thời điểm lịch sử; mạc khải không thể bị đánh giá lại bởi “các dấu chỉ 

của thời đại.” 

Hay nói một cách đơn giản nhất có thể là thế này: Thiên Chúa biết rõ hơn 

chúng ta về điều gì làm cho con người hạnh phúc, thăng tiến và cuối cùng là 

được chúc phúc. “Các dấu chỉ của thời đại” có thể giúp chúng ta nắm bắt tốt 

hơn những gì Chúa đã nói trong Kinh Thánh và truyền thống. Nhưng nếu 

“các dấu chỉ của thời đại” (ví dụ, ý thức hệ giới tính) mâu thuẫn với những gì 



Thiên Chúa đã mạc khải về bản chất và số phận của chúng ta, thì “các dấu chỉ 

của thời đại” là sai trái, không phải là lời của Thiên Chúa. 

Các tài liệu của Tiến Trình Công Nghị Đức, thường được diễn đạt bằng ngôn 

ngữ xã hội học gây tê liệt đầu óc được bao phủ bởi một lớp vỏ ngoài mỏng 

manh của ngôn ngữ tôn giáo, về cơ bản phủ nhận tất cả những điều này. 

Trong các văn bản này, “các dấu chỉ của thời đại” là động lực thúc đẩy sự tự 

hiểu biết của Giáo hội, đến mức không có điểm tham chiếu ổn định nào để 

biết liệu một sự phát triển tín lý nào đó là một sự phát triển chân chính hay 

một sự lừa đảo. Các văn bản ấy cũng cho rằng mạc khải Thiên Chúa cũng 

không cho chúng ta hiểu chắc chắn chúng ta là ai và điều gì tạo nên cuộc 

sống ngay chính: “quyền tự quyết” vượt trội hơn những chân lý được Thiên 

Chúa khắc ghi trong bản chất con người và các mối quan hệ; theo họ “giới 

tính là... để được nhìn nhận một cách đa chiều,” và chủ trương ngược lại “dẫn 

đến vi phạm nhân quyền.” 

Công Giáo Đức thường được cho là đang trong tình trạng chia rẽ trên thực tế. 

Đó là một mô tả không đầy đủ về cuộc khủng hoảng ở Đức. Công Giáo Đức 

biểu hiện trong các tài liệu của Tiến Trình Công Nghị là bỏ đạo. Tiến Trình 

Công Nghị của Đức không chấp nhận “đức tin đã được truyền lại cho dân 

thánh chỉ một lần là đủ” (Giuđa 1:3). Thay vào đó, một trong những văn bản 

“nền tảng” của nó đã khẳng định vào đầu năm nay rằng “trong Giáo hội cũng 

vậy, những quan điểm và lối sống hợp pháp có thể cạnh tranh với nhau, ngay 

cả đối với những niềm tin cốt lõi”. 

Do đó, Công Giáo Lite dẫn đến Công Giáo Zero một cách chắc chắn. 

Đức Thánh Cha Phanxicô mang một gánh nặng lớn trong việc tìm kiếm một 

giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Đức đúng với thực tế và thẩm quyền ràng 

buộc của mạc khải Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu một giải pháp như vậy không 

đạt được, nó sẽ làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng nhất về toàn bộ dự 

án “tính đồng nghị” là trung tâm của triều đại giáo hoàng của ngà 

Source:First ThingsThe German Crisis, The World Church, And Pope 
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Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ 

đạo. Maria Noell: 1.000.000đ. 
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