
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

gày nay quan hệ trong xã hội người ta thường nhấn mạnh đến chữ cám 

ơn. Đó là lời ở đầu môi chúng ta khi chúng ta giao tiếp với người khác. 

Có thể nói hai chữ cám ơn và xin lỗi luôn luôn hiện diện trong các cuộc 

giao tiếp. „Xin lỗi‟ khi làm phiền người khác, „cám ơn‟ khi chúng ta nhận 

được điều gì từ nơi người khác.  

Vì quá quen nên lời „cám ơn‟ và „xin lỗi‟ nhiều khi mang tính hình thức : 

nói cho có nói nghĩa là lời nói đó không thực sự diễn tả được điều bên trong 

lòng chúng ta muốn. Những lời đó chỉ mang hình thức bên ngoài : nói như 

cái máy không biểu lộ được tình cảm biết ơn hay hối hận của chúng ta. 

Ngược lại người nghe cũng chưa chắc tin chúng ta cám ơn hay xin lỗi thực 

sự. Chúng ta nói qua xã giao vậy thôi. Lối sống đó có nguy cơ đẩy chúng ta 

ngày càng đi sâu vào con đường giả hình.  

Bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay nói về mười người bệnh phong 

được chữa lành. Vậy mà chỉ có một người ngoại thuộc xứ Samaria đã tỏ 

lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và đến với Đức Giêsu là người đã chữa anh 

khỏi bệnh. Cả 10 người được khỏi bệnh nhưng chỉ có một người trở lại cám 

ơn mà người nầy lại là người ngoại. Lời nhận xét của Chúa Giêsu cho thấy 

Người đã phê phán những người luôn cậy mình là dân riêng của Chúa 

nhưng lại không sống đúng với danh dự cao quý đó. Chưa hết họ xem 

thường người khác, những người không thuộc về dân tộc Do thái. Tuy nhiên 

dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, một người ngoại lại mang một tâm hồn đạo 

đức và biết tạ ơn Chúa nên người ấy không còn phải là “người ngoại” nữa, 

vì đã biết dâng lời tạ ơn Chúa và nhận ra quyền năng của Ngài. Xin cho mỗi 

người chúng ta biết không những dâng lên Chúa lời tạ ơn nhưng còn dùng 

cả đời để tạ ơn Thiên Chúa. 
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ĐỪNG TƯỞNG MÌNH XỨNG ĐÁNG 

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì 

chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà 

chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18) 

Suy niệm: Mười người phong hủi kêu xin lòng thương xót, và cả mười 

được Chúa Giê-su đoái thương chữa lành. Mười người ấy gồm cả người Ít-

ra-en lẫn người Sa-ma-ri vốn bị coi là „dân ngoại‟. Điều đáng ngạc nhiên là 

chỉ có một người, mà lại là người Sa-ma-ri, quay lại tạ ơn và tôn vinh Chúa 

vì được chữa lành. Quả thật, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa 

không phụ thuộc chúng ta là ai, hoặc thái độ của chúng ta thế nào cũng 

không phải vì chúng ta có xứng đáng hay không. Ngài ban ơn chữa lành cho 

10 người phong cùi dù họ chưa nhận biết và ngay cả khi họ đáp lại bằng sự 

vô ơn. Việc tạ ơn Chúa không thêm gì cho Ngài nhưng lại là dịp cho chúng 

ta được nên công chính. 

Mời Bạn: Lòng biết ơn chỉ thực sự xảy đến với những ai ý thức mình không 

xứng đáng mà vẫn được yêu. Và ơn công chính chỉ hữu hiệu với ai ý thức 

mình không xứng đáng như vậy: người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện (Lc 

18, 9-14); viên sĩ quan ngoại giáo từng thưa với Chúa Giê-su: “Tôi không 

đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc 7,6); và đặc biệt với Đức Ma-ri-a: “Phận 

nữ tỳ hèn mọn, được Chúa thương nhìn tới…” (Lc 1,48). 

Sống Lời Chúa: Học thái độ biết ơn của người Sa-ma-ri để áp dụng sau 

mỗi lần lãnh nhận Bí tích Giao hòa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con, cho dù chúng con 

bất xứng, yếu hèn, lầm lỗi, và thậm chí là vô ơn… xin đừng xét theo công 

trạng chúng con, nhưng theo lượng từ bi Chúa mà cứu chữa chúng con. 

Amen. 

 
 Đức Hồng Y Eijk: Những lời chúc phúc đồng giới làm suy yếu giáo huấn 

của Giáo hội về hôn nhân, và đạo đức tình dục. 

Tổng giám mục của Utrecht, Hà Lan đã kêu gọi các giám mục Flemish của Bỉ rút 

lại tuyên bố của họ về việc giới thiệu các nghi lễ chúc lành cho các cặp đồng tính, 

và nói rằng thực hành này làm suy yếu giáo huấn của Giáo hội. 



“Nếu các cặp đồng tính trong một mối quan hệ tình dục chỉ có hai người có thể 

nhận được chúc lành, thì chẳng lẽ điều tương tự lại không thể xảy ra trong các mối 

quan hệ tình dục một vợ một chồng, một người nam và một người nữ sống chung 

mà không kết hôn? Việc chúc lành cho các cặp đồng tính có nguy cơ lớn làm giảm 

giá trị các chúc lành và phá hoại giáo huấn của Giáo hội về đạo đức hôn nhân và 

đạo đức tình dục,” Đức Hồng Y Willem Eijk của Utrecht cho biết như trên. 

“Tuyên bố của các giám mục Flemish, trong đó họ cho phép việc chúc lành cho các 

cặp đồng tính và thậm chí cung cấp một mô hình phụng vụ cho nó, vấp phải những 

phản đối đạo đức, ví điều đó hoàn toàn trái ngược với phán quyết gần đây của Bộ 

Giáo lý Đức tin, và mang rủi ro rằng nó có thể dẫn người Công Giáo đến những 

quan điểm sai lầm về đạo đức liên quan đến các mối quan hệ đồng tính trái ngược 

với giáo huấn của Giáo hội,” vị Hồng Y nói. 

“Những người Công Giáo chấp nhận giáo huấn của Giáo hội, bao gồm cả đạo đức 

tình dục, do đó nhiệt thành hy vọng rằng các giám mục Flemish sẽ sớm được các 

giới có thẩm quyền của Giáo hội yêu cầu rút lại tuyên bố của họ và những vị này 

phải tuân thủ”. 

Các giám mục ở Flanders đã công bố vào ngày 20 tháng 9 cái gọi là “nghi thức 

phụng vụ kiểu mẫu để chúc lành các kết hiệp đồng tính luyến ái”. 

Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định vào tháng 3 năm 2021 rằng Giáo hội không có 

quyền chúc lành cho các kết hiệp đồng tính. 

Đức Hồng Y Eijk lưu ý rằng “các giám mục Flemish đã thực hiện một bước đáng 

chú ý khi cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính dựa trên việc giải thích một số 

đoạn văn nhất định của Tông Huấn Amoris Laetitia,” năm 2016 của Đức Thánh 

Cha Phanxicô về tình yêu thương trong gia đình. 

“Phân định, đồng hành và tích hợp vẫn là những từ khóa chính của Amoris Laetitia 

(chương VIII), theo các giám mục Flemish,” vị Hồng Y nói. 

Ngài nói thêm: “Không cần phải nói nhiều, những người có khuynh hướng đồng 

tính luyến ái chắc chắn cũng phải được đối xử tôn trọng và có quyền được chăm 

sóc và hướng dẫn mục vụ.” 

“Tuy nhiên, bằng sự phân định, trong Amoris Laetitia có nghĩa là những người có 

mối quan hệ bất chính được trình bày để hiểu sự thật về mối quan hệ của họ là gì 

(AL, 300). Nói tóm lại, họ hiểu rằng mối quan hệ của họ đi ngược lại trật tự tạo 

dựng của Thiên Chúa và do đó không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Hội 

nhập có nghĩa là mang lại cho những người trong mối quan hệ bất quy tắc một vị 

trí trong đời sống của Giáo hội. Tất nhiên, những người trong mối quan hệ tình dục 

với một người cùng giới tính được chào đón trong các buổi cử hành của Giáo Hội, 

ngay cả khi họ không thể rước lễ hoặc tham gia tích cực vào việc cử hành”. 

Thảo luận về sự phản đối đối với việc chúc lành đồng giới, Đức Hồng Y Eijk lưu ý 

rằng các á bí tích, như các chúc lành này, tương tự như các bí tích: “Lời cầu 

nguyện tuyên bố trong đó các cặp đồng tính cam kết với nhau cho thấy một sự 

tương đồng rõ ràng với cụm từ 'Tôi ưng thuận' mà một người nam và một người nữ 

nói với nhau trong hôn lễ.” 

Ngài nói thêm, một chúc lành không chỉ thể hiện ý định tốt ở người nhận mà còn là 

điều được chúc phúc vì tương ứng “với trật tự tạo dựng của Thiên Chúa”. 



Ngài nói rằng: “Thiên Chúa đã tạo ra hôn nhân như một món quà hoàn toàn và 

tương hỗ của người nam và người nữ, với đỉnh cao là sự sinh sản. Quan hệ tình dục 

giữa những người cùng giới tính không thể tự nó dẫn đến sinh sản. Do đó, chúng 

không thể là một biểu hiện đích thực ở cấp độ cơ thể của sự tự hiến toàn bộ giữa 

người nam và người nữ, mà hôn nhân về cơ bản là. Những tình huống sai lầm về 

mặt khách quan theo quan điểm đạo đức thì không thể được chúc lành. Ơn Chúa 

không dẫn đường cho tội lỗi. Người ta không thể vun trồng hoa trái thiêng liêng 

bằng cách chúc lành cho những mối quan hệ đi ngược lại trật tự tạo dựng của Thiên 

Chúa… về mặt đạo đức, không thể chúc lành cho mối quan hệ đồng tính luyến ái 

như vậy”. 

Đức Hồng Y Eijk lưu ý rằng “trong lời cầu nguyện của cộng đồng nhân dịp chúc 

phúc cho các cặp đôi đồng tính, các giám mục Flemish nói rằng cộng đồng cầu 

nguyện 'cho ân sủng của Chúa hoạt động' trong các cặp đồng tính để giúp họ quan 

tâm đến nhau và cộng đồng mà họ đang sống. Tuy nhiên, chúng ta không thể cầu 

nguyện cho ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong một mối quan hệ không phù 

hợp với trật tự tạo dựng của Ngài.” 

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng: “Cách diễn đạt lời cầu nguyện của cộng đồng trong 

mô hình phụng vụ của các giám mục Flemish khi chúc phúc cho các cặp đồng tính 

dẫn dắt người ta đến ngộ nhận rằng các mối quan hệ đồng giới có thể được biện 

minh về mặt đạo đức.” 

“Thật vậy, khi kết thúc, cộng đoàn cầu nguyện: 'Xin ban cho chúng con sức mạnh 

để bước đi với họ, cùng theo bước chân của Con Cha và được thêm sức bởi Thánh 

Linh.' Những người đồng giới trong mối quan hệ đồng giới của họ có theo bước 

chân của Chúa Kitô không? Các giám mục Flemish có thực sự tin rằng các cặp 

đồng tính trong mối quan hệ đồng giới đang theo bước chân của Chúa Kitô không? 

Trong lời cầu nguyện mẫu, cặp đôi đồng tính nói: 'Nhờ Lời Chúa, chúng tôi muốn 

được sống.' Nhưng Lời Thiên Chúa chứa đựng trong Kinh Thánh một cách rõ ràng 

và không thể phủ nhận đã coi các mối quan hệ đồng tính luyến ái là một tội lỗi”. 

Đức Hồng Y khẳng định rằng “những lời cầu nguyện kiểu mẫu cho các cặp đôi 

đồng tính nam và cộng đồng, có nguy cơ dẫn dắt những người Công Giáo bình 

thường đến chỗ lầm đường lạc lối và bắt đầu nghĩ rằng các mối quan hệ tình dục 

đồng giới bền vững, chỉ có hai người, là có thể chấp nhận được về mặt đạo đức”. 
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