
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

rong Chúa Nhật 17 Thường niêm năm C, chúng ta nghe bài đọc thư nhất 

trích từ sách Sáng thế về việc Thiên Chúa trừng phạt thành Sôđôma và 

Gômôra tội lỗi. Lúc đó Abraham “thương lượng” với Chúa : “Chớ thì 

Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm 

mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa 

không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó 

sao?” Và Abraham khéo léo trình bày với Chúa : Xin Thiên Chúa đừng đối 

xử người công chính như những người tội lỗi, đừng phạt người công chính 

như những người tội lỗi. Người tội lỗi thì xứng đáng nhận hình phạt nhưng 

nếu chỉ có một ít người công chính thì xin Chúa đừng phạt hai thành ấy. Và 

Abraham đánh sụt con số những người công chính trong thành : từ 50 xuống 

đến 10. Tiếc thay 10 người công chính cũng không có và kết quả là thành 

Sodoma bị tiêu diệt. 

Câu chuyện cho thấy trước tiên là lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa : Thiên 

Chúa bao dung, Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa tạo điều kiện để người tội 

lỗi trở lại. Thế nhưng cũng có chừng mực. Nếu người tội lỗi cứ khăng khăng 

trong tội, cứ phạm hết tội ác nầy đến tội ác khác thì người ấy sẽ bị tiêu diệt. 

Trái lại Thiên Chúa bao dung tha thứ cho những người ăn năn hối cải, 

những người muốn làm lại cuộc đời. Thiên Chúa chờ đợi nhưng chờ đợi 

những người đang trên con đường đi về nhà Cha, những người đang tìm 

đường đi về với nhà Cha.  

Câu chuyện cũng cho thấy sự công thẳng của Thiên Chúa : Thiên Chúa 

thưởng phạt công minh, không dung thứ cho những người ngụp lặn trong 

tội, những người ngày càng đắm chìm trong tội. Thời gian phạm tội cho 

thấy sự cố chấp của những người tội lỗi ấy. Kết cục của những người tội lỗi 

là sự diệt vong.  
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TIN VÀO LỜI CHÚA HỨA 

“Ai xin thì nhận được ai tìm thì thấy ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10) 

Suy niệm: Nhìn lại lịch sử dân Do Thái, ta nhận thấy một khi đã hứa, Thiên 

Chúa luôn thực hiện lời hứa của Ngài; Ngài đi bước trước để gìn giữ,  chuẩn 

bị cho dân ấy được hưởng ơn cứu chuộc. Rồi đọc lại lịch sử Hội thánh, ta 

cũng nhận ra Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành để hướng dẫn, che 

chở  dân mới của Ngài. Hôm nay chúng ta nghe lại Lời Chúa hứa: “Ai gõ thì 

sẽ mở cho.” Liệu chúng ta có xác tín điều này không? Biết bao lần chúng ta 

đã đụng chạm thực tế rằng không phải bất cứ điều gì chúng ta xin đều được; 

phải chăng chúng ta có lý để nghi ngờ Lời Chúa? Chắc chắn không phải 

vậy, Chúa muốn chúng ta khám phá thánh ý Ngài trong những điều không 

mong muốn: “Chúng ta xin sức khỏe, Chúa lại ban sự yếu đuối để làm việc 

tốt hơn. – Chúng ta xin giàu sang, Chúa lại ban cho ta nghèo khó để sống 

khôn ngoan hơn. – Chúng ta xin cho được quyền lực, Chúa lại ban sự hèn 

mọn để chúng ta ý thức cần đến Người hơn. – Chúng ta xin Chúa ban cho 

mọi sự để tận hưởng cuộc sống, Chúa lại cho ta cuộc sống để tận hưởng mọi 

sự. – Tuy chúng ta chẳng được tất cả những gì chúng ta xin, nhưng lại nhận 

được mọi sự chúng ta cần” (Vô danh). 

Chia sẻ: Khi không được như ý nguyện, bạn đã phản ứng thế nào? Khi nhận 

ra ơn Chúa ban, bạn sử dụng ơn đó ra sao? 

Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm và thực hành lời này: “Hãy rao giảng Lời 

Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tm 

4,2). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con có cuộc 

sống này. Xin cho chúng con biết dùng những ơn chúa ban để làm vinh 

danh Chúa và mưu ích cho anh chị em mình. Amen. 

  



  

 

 

 Điều gì đã thu hút người dân Paris đến với nhà thờ Công giáo năng 

động này? 

Saint-Louis d'Antin là một giáo xứ sống động, một nơi đào tạo và cầu 

nguyện. Đây là một trong những nhà thờ được nhiều người viếng thăm 

thường xuyên nhất ở Paris. 

Bất kể bạn đến đó vào thời gian nào trong ngày, bạn sẽ không bao giờ đơn 

độc ở Saint-Louis d'Antin, một giáo xứ nằm cách ga xe lửa Saint-Lazare 

không xa. Bạn có thể vào bằng đường rue du Havre hoặc rue Caumartin, 

trong một quận có nhiều cửa hàng và văn phòng. Sự tương phản giữa sự náo 

nhiệt bên ngoài và sự yên bình tìm thấy bên trong nhà thờ giữa các Thánh lễ 

thật đáng chú ý. 

Bầu không khí có lợi cho việc cầu nguyện, như Josephine, người làm việc 

trong một doanh nghiệp địa phương và thường xuyên đến đó trong giờ nghỉ 

trưa, xác nhận: “Tôi thường đến để tâm sự với Chúa niềm vui và nỗi buồn. 

Thông thường, tôi đến để gửi gắm những niềm vui và nỗi buồn của tôi với 

Chúa Giêsu vào giữa ngày làm việc của tôi. Nó có thể chỉ kéo dài 10 phút. 

Nhưng tôi luôn hạnh phúc khi được nghỉ ngơi tinh thần trong khoảng thời 

gian đó, để kết nối lại với Chúa ở nơi xinh đẹp và yên bình này”. 

Một chuyến thăm đến Saint-Louis là một cách tốt để bắt đầu một ngày của 

tôi, để dâng nó lên Chúa. Không có nơi nào tốt hơn để cầu nguyện hơn là 

trong nhà thờ! 

Đối với Charlotte, một học sinh của một trường trung học gần đó, cô ấy đi 

một hoặc hai lần một tuần trước khi đến lớp. “Một chuyến thăm đến Saint-

Louis là một cách tốt để bắt đầu một ngày của tôi, để dâng nó lên Chúa. 

Không có nơi nào tốt hơn để cầu nguyện hơn là trong nhà thờ! Mặc dù năm 

nay đôi khi khó khăn, vì tôi phải chuẩn bị cho các kỳ thi, điều cần thiết là tôi 

phải đến đây để cầu nguyện hoặc tham dự thánh lễ các ngày trong tuần. “Cô 

cũng đề cập đến một trong những nhà nguyện phụ mà cô đặc biệt yêu thích: 

nhà nguyện. Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng ở Praha, cao chưa đầy 50 cm. Sự 

tôn sùng đối với bức tượng nhỏ thể hiện thời thơ ấu của Chúa Kitô đã lan 



rộng khắp Âu Châu vào thế kỷ 19. Đối với Charlotte, “Đó là một cách để 

ghi nhớ sự đơn giản và thuần khiết của Chúa Giêsu khi còn nhỏ.” Và cô ấy 

không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, vì nhà nguyện nhỏ này là nơi 

thường xuyên lui tới nhất trong nhà thờ. 

Bảy thánh lễ được cử hành tại Saint-Louis mỗi ngày trong tuần, và năm 

thánh lễ được cử hành vào cuối tuần. Cha Antoine Devienne đang bắt đầu 

năm thứ tư với tư cách là Cha Sở của Saint-Louis d'Antin. Giáo xứ của ngài 

là một hỗn hợp của những người thường xuyên và những người đến đặc biệt 

để xưng tội hoặc tham dự Thánh lễ. “Họ biết họ sẽ tìm thấy một linh mục. 

Đây là giáo xứ ở Paris, nơi có nhiều cuộc giải tội nhất, và trong một thời 

gian dài. Đó là những gì chạm vào họ. Các linh mục ở đây tối thiểu 14 giờ 

mỗi tuần để nghe giải tội. “Sự hiện diện liên tục của linh mục này thu hút 

các tín hữu. Một số thậm chí còn đến để cảm ơn các linh mục đã ở đó và 

'làm những gì các ngài làm.'“ 

Được các linh mục xác định là “nơi hướng về tâm linh”, Nhà thờ St. Louis 

d'Antin không phải là một giáo xứ truyền thống. Có rất ít lễ rửa tội và đám 

tang, và không có đám cưới. Nó hoạt động giống như một ngôi đền hơn là 

một giáo xứ truyền thống. “Chúng tôi muốn phát triển sức hấp dẫn độc nhất 

của ngôi đền.” Giáo xứ đã tồn tại từ năm 1802 nhưng vào cuối những năm 

1950, bị thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một nghìn tín hữu. Ngày nay, giáo xứ 

này được kể là đông nhất ở Paris. Tám linh mục, trong đó có một linh mục 

sinh viên, giữ cho giáo xứ năng động này tiếp tục phát triển 

Source:AleteiaWhat draws Parisians to this vibrant Catholic church. 

 

 
 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Nam Thành:2.000.000đ. 


