
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

Trong thư mục vụ Mùa Chay và mùa Phục sinh vừa qua, Đức Tổng 

Giuse đã mời gọi chúng ta sống Mùa Chay trong bối cảnh dịch bệnh còn 

gây khó khăn cho chúng ta. Đức Tổng viết : “Mùa Chay khởi đầu với việc 

xức tro trên đầu: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở 

về bụi tro”. Đó là thông điệp tối quan trọng cho đời người. Tiền bạc, danh 

vọng, sắc đẹp, sức khỏe, người thân yêu, hoạt động, thành công, trên hết là 

chính mạng sống: tất cả sẽ tiêu tan. Cả một đời ta vun đắp, gầy dựng, chăm 

chút, để rồi cuối cùng ta chứng kiến chúng biến mất thật nhanh chóng, 

không thể cưỡng lại, không thể níu kéo.” 

Thế nhưng cơn dịch cũng gây thiệt hại về mặt tâm linh vì chúng ta có thể 

quên những điều quan trọng : “Sau những tháng ngày mất mát, chúng ta 

muốn tranh thủ vội vã xây dựng lại cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà 

lại quên Chúa. Chính trong đại dịch, chúng ta đã có cảm nghiệm sâu sắc về 

Thiên Chúa, xin đừng vội quên. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để tham dự 

thánh lễ trong cộng đoàn Hội Thánh. Việc tham dự trực tuyến trong thời 

gian dài sẽ làm cho đức tin dần dần phai nhạt.” 

Cuối thư Đức Tổng nhắc chúng ta phát huy lối sống Hiệp hành : “Ngay 

từ đại dịch, chúng ta đã thực hiện lối sống hiệp hành: hiệp thông, tham gia 

và thực thi sứ vụ bác ái. Mọi người hiệp thông với nhau, khóc với người 

khóc, đau với người đau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ giúp đỡ nhau vượt 

qua những tháng ngày đau thương.” Nhưng đó không phải là tất cả vì : 

“Ngoài sứ vụ bác ái, toàn thể Dân Chúa trong Tổng giáo phận cũng đang 

học hỏi và tham gia tiến trình cấp giáo phận để kiến tạo một Hội Thánh hiệp 

hành trong mọi lãnh vực, từ các sinh hoạt phụng vụ, giáo lý, tổ chức cơ cấu 

trong cộng đoàn, đến các hoạt động Phúc Âm hóa xã hội và loan báo Tin 

Mừng.” 
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CHIẾN THẮNG CÁM DỖ 

Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ.  (Lc 4,2) 

 Suy niệm: Trong thân phận con người, Chúa Giê-su đã chia sẻ trọn vẹn 

kiếp nhân sinh. Ngài đã biết đói, biết khóc, biết buồn thương, vui mừng. Và, 

– như một con người, – Ngài cũng không thoát những cơn cám dỗ. Nói cho 

đúng, Ngài đến là “để chịu cám dỗ”, như Phúc Âm Mát-thêu nhấn mạnh (x. 

Mt 4,1). Những cái bẫy ma quỷ giăng ra để cám dỗ Ngài cũng là những nhu 

cầu, ham muốn mà con người hay kiếm tìm: đó là lòng tham lam hưởng thụ, 

tiền của, danh vọng, quyền lực. Ma quỷ dụ dỗ Chúa Giê-su dùng quyền 

năng của mình là Thiên Chúa để bất tuân ý muốn của Chúa Cha. Nhưng 

Chúa Giê-su dùng chính Lời của Thiên Chúa để đập tan âm mưu của chúng. 

Ma quỷ thua cuộc nhưng không bỏ cuộc mà tìm thời cơ mới; chúng vẫn đeo 

đẳng cám dỗ cho tới khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá: “Nếu mi là Con 

Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt 27,40). 

 Mời Bạn: Trên con đường lữ thứ của hành trình đức tin, bạn và tôi đang 

phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ mà ma quỷ gài bẫy hòng lôi kéo 

chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Noi gương Chúa 

Giê-su, luôn giữ mối thân tình với Chúa và nhờ suy niệm Lời Chúa, chúng 

ta có thể lướt thắng những cám dỗ do ma quỷ bày ra. 

 Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy niệm Lời Chúa và kiểm điểm đời sống 

dưới ánh sáng của Lời Ngài là phương thế để phát hiện và chống lại cám dỗ. 

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn cho chúng con biết lướt thắng 

những cám dỗ, để chúng con luôn vững tin vào Lời Chúa và biết sống Lời 

Chúa trong cuộc đời mình. Amen. 

 

  

  

 
 Đức Thánh Cha kêu mời: Hãy đồng hành cùng những nạn nhân của cuộc 

xâm lược và đánh bom bừa bãi của Liên Xô vào Ukraine. 

Trong lời chào mừng tới các tín hữu Ba Lan tại buổi Triều yết tại đại sảnh đường 

thánh Phaolô VI, Đức Thánh Cha cám ơn nhân dân Ba Lan đã rộng mở vòng tay 

tiếp đón những người dân Ukraine đang trốn chạy khỏi cuộc chiến xâm lược đầy 

bất công và bạo lực. 

ĐTC nói: “Các bạn là người đầu tiên ủng hộ Ukraine, mở cửa biên giới, trái tim và 

cửa nhà cho những người dân khốn khổ Ukraine đang chạy trốn chiến tranh!”. 

ĐTC bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc lành đến nhân dân Ba Lan trước 



tấm lòng quảng đại tiếp đón và cung cấp cho những người tị nạn những thứ họ cần 

để sinh tồn xứng với phẩm giá con người trong thời điểm này.” 

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm mến trước cộng đoàn đang hiện diện trong buổi 

Tiếp kiến, mà bài đọc được đọc bằng tiếng Ba Lan do “một giáo sĩ dòng Phanxicô 

đọc bằng tiếng Ba Lan, nhưng ngài là người Ukraine!” Ngài cho hay rằng “Cha mẹ 

ngài hiện đang trú ẩn trong những hầm trú dưới lòng đất, để tránh bom đạn ở một 

nơi gần thủ đô Kyiv”. 

Đức Thánh Cha chia sẻ: “Chúng tôi đồng hành với tất cả những người đang hứng 

chịu các vụ đánh bom, những bậc cha mẹ ông bà lớn tuổi và nhiều người trẻ đang 

trú ẩn dưới lòng đất để tự vệ. Chúng tôi cảm thông những nỗi niềm chia cắt và xót 

xa của những người này”. 

Trong lời chào đến các nhóm nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắc đến 

cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, ĐTC nhắc nhở chúng ta, hôm nay bắt đầu cuộc 

hành trình Mùa Chay với ý nguyện biến “Ngày này là ngày Cầu nguyện và Ăn 

chay” cho Hòa bình ở Ukraine 

 SÁNG MẮT: ĐỒNG RÚP RƠI TỰ DO 

. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Hai xác nhận 

điều mà nhiều người nghi ngờ: Vatican sẵn sàng “tạo điều kiện thuận lợi cho đối 

thoại” giữa Nga và Ukraine để “tránh bất kỳ sự leo thang nào, ngăn chặn các cuộc 

đụng độ và đàm phán” trong bối cảnh mà ngài gọi là “một cuộc tấn công quân sự”. 

“Trên hết, cuộc tấn công quân sự phải dừng lại ngay lập tức. Tất cả chúng ta đều là 

nhân chứng cho những hậu quả bi thảm của nó”, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc 

Vụ Khanh Tòa Thánh, nói với một số tờ báo Ý. Ngài nói rằng Vatican tin rằng “bất 

chấp cuộc chiến do Nga nổ ra chống lại Ukraine”, vẫn “luôn có chỗ cho các cuộc 

đàm phán.” 

Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng khả năng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine 

sẽ lan sang các nước Âu Châu khác sẽ là một “thảm họa lớn”, và là viễn cảnh khiến 

người ta “rùng mình” và một kết cục “thật không may” như thế không thể “hoàn 

toàn bị loại trừ”. 

Một số nước phương Tây đã cam kết gửi vũ khí đến Ukraine, và phần lớn không 

phận Âu Châu đã đóng cửa đối với máy bay Nga. Ngoài ra, các biện pháp trừng 

phạt tài chính đối với Nga đang khiến đồng rúp sụp đổ. Cuối tuần qua, Tổng thống 

Nga Vladimir Putin tuyên bố ông đang đặt các lực lượng hạt nhân của nước này 

trong tình trạng “báo động cao”. 

Đức Hồng Y kêu gọi tránh bất kỳ leo thang quân sự nào, chấm dứt bạo lực và mở 

các cuộc đàm phán hòa bình. Ngài nhấn mạnh “không bao giờ là quá muộn” cho 

việc đàm phán. Ngài cho biết Tòa Thánh “sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.” 

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng cách duy nhất để tránh cuộc chiến này lan 

sang các nước Âu Châu khác là đàm phán, theo cách cũng giúp tránh “khả năng trở 

lại 'một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai khối đối nghịch.'“ 



Ngài nói “một kịch bản đáng lo ngại như vậy”, “đi ngược lại văn hóa của tình 

huynh đệ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất như là cách duy nhất để xây dựng 

một thế giới công bằng, dựa trên đoàn kết và hòa bình.” 

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng: “Mặc dù cuộc chiến do Nga mở ra chống lại 

Ukraine là điều chúng tôi đã lo sợ và hy vọng sẽ không xảy ra, cuối cùng đã xảy ra, 

nhưng tôi tin rằng luôn có khả năng đàm phán. Nó không bao giờ là quá muộn! Bởi 

vì cách hợp lý và mang tính xây dựng duy nhất để giải quyết những khác biệt là 

thông qua đối thoại, như Đức Thánh Cha Phanxicô không bao giờ mệt mỏi khi lặp 

đi lặp lại”. 

Ngài nói: “Tòa Thánh, trong những năm gần đây, đã theo dõi các sự kiện ở Ukraine 

liên tục, kín đáo và hết sức quan tâm, sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại với Nga, 

trong những năm gần đây, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bên để nối lại con đường đó”. 

Trong những ngày gần đây, một loạt các hành động của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

đã thể hiện thiện chí hòa giải và cả sự thất vọng của ngài đối với Vladimir Putin, là 

người đã phát động một cuộc tấn công chống lại Ukraine. Hôm thứ Sáu, Đức Giáo 

Hoàng đã đích thân đến đại sứ quán Nga tại Tòa Thánh, một cử chỉ đặc biệt nói lên 

sự cấp bách của Đức Giáo Hoàng trong việc giải quyết vấn đề, mà không để mọi 

thứ chậm lại. 

Đức Hồng Y Parolin nói: “Tôi tận dụng dịp này, để tiếp tục lời mời cấp bách mà 

Đức Thánh Cha đã đưa ra trong chuyến thăm của ngài tới Đại sứ quán Nga tại Tòa 

Thánh, hãy ngừng giao tranh và quay trở lại đàm phán.” 

Ngài nói: “Đầu tiên và quan trọng nhất, cuộc tấn công quân sự, hậu quả thảm khốc 

mà chúng ta đã chứng kiến, phải được dừng lại ngay lập tức.” Trích dẫn lời Đức 

Giáo Hoàng Pius XII, đã nói vào ngày 24 tháng 8 năm 1939 - vài ngày trước khi 

chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ: “Xin cho con người trở lại hiểu biết. Xin cho 

họ tiếp tục đàm phán. Bằng cách đàm phán với thiện chí và tôn trọng quyền lợi của 

nhau, họ sẽ thấy rằng thành công danh dự không bao giờ bị loại trừ khỏi các cuộc 

đàm phán chân thành và tích cực”. 

Hôm Chúa Nhật, Đức Phanxicô một lần nữa lên án chiến tranh và những người 

“đặt niềm tin vào logic ma quỷ của vũ khí”. 

Source:CruxVatican‟s top diplomat offers mediation to end „war unleashed by 

Russia against Ukraine‟                                                                Nguồn: Vatican 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Cô Lan: 5.000.000đ. Cô Hà: 500.000đ. Tiên Trần: 

2.000.000đ. 
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