
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

rong những ngày Tết chúng ta thường chúc nhau Tài, Lộc và ngày vía 

Thần tài vừa qua nhiều người mua vàng cũng như mua các lóc nướng để 

mong được thần tài viếng hay ở lại với mình, với công việc làm ăn của 

mình. Nói gì thì nói việc kinh doanh vàng và cá lóc nướng trở nên nhộn 

nhịp hơn trong ngày đó. 

Ước muốn có được nhiều tiền vẫn luôn là ước muốn của nhiều người. 

Hình như tiền bạc đem lại cho con người nói chung cảm giác bình an hay 

mạnh hơn là cảm giác hạnh phúc. Có tiền là có tất cả. Có người cho rằng cái 

mua không được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Người nào 

khoe mình có nhiều tiền thì người khác cảm thấy người ấy được hạnh phúc.  

Thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Có người khoe mình có hàng 

triệu đô la, kim cương cả rổ vẫn khóc dài dài trên mạng. Người ấy cho thấy 

mình vẫn còn thiếu thốn điều gì đó mà chưa được thỏa mãn. Trái lại một 

triệu phú bên Mỹ có quan niệm hơi khác một chút về tiền bạc : “Vương (tên 

vị triệu phú) thấy tiền có nhiều cỡ nào đi nữa thì một ngày cũng chỉ ăn ba 

bữa rồi ngủ cái giường cũng không quá 2m. Có cái mái che trên đầu thôi là 

thấy cũng hạnh phúc rồi nên Vương muốn chia sẻ rằng chỉ cần mình thấy 

hạnh phúc với cuộc sống thôi là mình thấy vui rồi, không cần thiết là mình 

phải có nhiều tiền, thật nhiều tiền đâu. Đối với Vương, hạnh phúc chỉ là 

những điều nhỏ nhặt, đơn giản” 

Cuộc sống chúng ta là cuộc sống đi tìm hạnh phúc : hạnh phúc đời nầy 

như mọi người, nhưng chúng ta còn tìm hạnh phúc đời sau. Đối với các kitô 

hữu chúng ta thì đời sống hạnh phúc là có cuộc sống trọn vẹn theo lời mời 

gọi của Chúa : Mến Chúa và yêu người. 
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NGHÈO LÀ MỐI PHÚC 

 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh 

em.” (Lc 6,20) 

          Suy niệm: Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được 

giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra 

những cuộc chiến tương tàn khốc hại… Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi 

nghèo là một mối phúc. Chắc chắn, Ngài chống lại thứ nghèo làm tổn 

thương nhân phẩm. Ngài muốn con người được sự giàu có vĩnh cửu: được 

cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ không phải thứ giàu có chỉ đem lại niềm 

hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời này. Để đạt được thứ giàu sang bền 

vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi những thứ của cải tạm bợ và giả 

trá. Nghèo có phúc là: – nắm giữ chức quyền nhưng không tham quyền cố 

vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn; – làm ra của cải vật chất nhưng không bị 

lệ thuộc vào chúng, trái lại biết “hằng ngày dùng đủ” và cảm thông chia sẻ 

với nhau trong tình anh em. Nghèo như thế, chiến tranh, hận thù mới biến 

mất, và thế giới này chỉ còn có tình mến chan hoà. Nghèo như thế mới là 

mối phúc. 

          Mời Bạn: “Trong thế giới chúng ta, tiền, lợi nhuận, sự khao khát của 

cải vật chất phá hỏng mọi tương quan, đức nghèo chọn lựa cách tự nguyện 

trong đoàn kết và chia sẻ dạy ta lòng biết ơn và biết sống cách vô vị lợi, cậy 

trông và phó thác” (Sr Christianne, fmm). Lời chia sẻ đó có làm cho chúng 

ta suy nghĩ để sống nghèo như mối phúc của Chúa Giê-su không? Bạn 

hãy chia sẻ mục đích sống nghèo mà bạn sẽ chọn lựa. 

          Sống Lời Chúa: Trong tương quan với người khác, ta nghĩ đến tình 

nghĩa hơn là tư lợi. 

          Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin ký thác đường đời con cho 

Chúa. Amen 

  

  

 

ĐTC PHANXICÔ: CHA MẸ BIẾT ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG 

THÁCH ĐỐ CỦA CON CÁI LÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG 

1. Chương cuối của Patris Corde nói về Thánh Giuse như một người 

cha ở phía sau, ẩn mình. Một người cha biết hiện diện nhưng để cho 

người con tự do lớn lên. Liệu điều này có thể khả thi trong một xã hội mà 

dường như chỉ dành cho những ai có chỗ đứng và có tầm nhìn? 



Một trong những đặc điểm đẹp nhất của tình yêu, và không chỉ của 

tình phụ tử, chính là tự do. Tình yêu luôn sinh ra tự do, tình yêu không bao 

giờ được trở thành nhà tù, sự chiếm hữu. Thánh Giuse cho chúng ta thấy 

khả năng chăm sóc Chúa Giêsu, nhưng không bao giờ muốn chiếm hữu, 

muốn điều khiển, muốn Chúa phân tâm khỏi sứ vụ. Tôi nghĩ điều này rất 

quan trọng cho việc thẩm định khả năng yêu thương và cả khả năng biết 

cách lùi lại của chúng ta. Một người cha tốt là một người cha biết cách ra đi 

đúng lúc để người con có thể xuất hiện với vẻ đẹp, sự độc đáo, những lựa 

chọn, ơn gọi của nó. 

Theo nghĩa này, trong mọi mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta cần phải từ 

bỏ việc muốn áp đặt một hình ảnh, một kỳ vọng, một tầm nhìn từ trên 

xuống, muốn đặt mình ở trung tâm quá mức. Đặc tính của Thánh Giuse là 

biết đặt mình sang một bên, khiêm nhường cũng có nghĩa là có khả năng ở 

vị trí thứ hai, đây là khía cạnh quyết định quan trọng của tình yêu mà Thánh 

Giuse thể hiện đối với Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, ngài là một nhân vật 

quan trọng trong tiểu sử của Chúa Giêsu, ngài đã biết rời khỏi, để Chúa 

Giêsu có thể tỏa sáng trong ơn gọi, sứ vụ của Người. Theo hình ảnh của 

Thánh Giuse, chúng ta phải tự hỏi xem liệu chúng ta có thể lùi lại một bước, 

để cho người khác, và trên hết là đối với những người được giao phó cho 

chúng ta, tìm thấy trong chúng ta một quy chiếu nhưng không bao giờ là 

một trở ngại. 

2. Nhiều lần Đức Thánh Cha tố cáo tình phụ tử ngày nay đang gặp 

khủng hoảng. Giáo hội có thể làm gì để trao lại sức mạnh cho mối quan 

hệ cha con, vốn là nền tảng cho xã hội? 

Khi chúng ta nghĩ về Giáo hội, chúng ta luôn nghĩ Giáo hội như 

người Mẹ, và điều này chắc chắn không sai. Trong những năm gần đây, tôi 

cũng đã cố gắng nhấn mạnh rất nhiều vào cái nhìn này, bởi vì cách thức 

thực hiện thiên chức làm mẹ của Giáo hội là lòng thương xót, nghĩa là chính 

tình yêu thương sinh ra và tái tạo sự sống. Không phải tha thứ, hòa giải là 

một cách mà qua đó chúng ta đang đứng vững trên đôi chân của mình sao? 

Đó không phải là cách mà qua đó chúng ta lãnh nhận lại cuộc sống sao? 

Không thể hiện diện một Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô nếu không qua lòng 

thương xót! Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải có can đảm để nói rằng Giáo 

hội không chỉ là người mẹ nhưng còn phải là người cha. Nghĩa là Giáo hội 

được kêu gọi thực hiện sứ vụ làm cha không gia trưởng. Và khi tôi nói rằng 



Giáo hội phải phục hồi khía cạnh làm cha này, tôi đang đề cập chính xác 

đến khả năng của một người cha trong việc đặt con cái vào vị trí tự gánh vác 

trách nhiệm, thực hiện quyền tự do, lựa chọn của chúng. Nếu một mặt lòng 

thương xót chữa lành, an ủi, khích lệ chúng ta, mặt khác tình yêu Thiên 

Chúa không chỉ giới hạn ở việc tha thứ, chữa lành, nhưng tình yêu Thiên 

Chúa thúc đẩy chúng ta đi đến quyết định, để cất cánh. 

Đôi khi nỗi lo sợ làm tê liệt sức đẩy này… 

Đúng vậy, giai đoạn lịch sử này là một giai đoạn được đánh dấu 

bằng việc không có khả năng đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời 

của một người. Những người trẻ của chúng ta thường rất ngại quyết định, 

lựa chọn và dấn thân. Một Giáo hội không chỉ là nói có hoặc không, nhưng 

trên hết khi Giáo hội khuyến khích và có thể đưa ra những lựa chọn tuyệt 

vời. Và mỗi lựa chọn luôn có hậu quả và rủi ro, nhưng đôi khi vì sợ hậu quả 

và rủi ro mà chúng ta tê liệt không thể làm và lựa chọn bất cứ điều gì. Một 

người cha thực sự không nói với bạn rằng mọi thứ sẽ luôn ổn nhưng ngay cả 

khi bạn ở trong tình huống mọi sự không suôn sẻ, bạn vẫn có thể đối diện và 

sống với phẩm giá ngay cả trong những lúc thất bại. Một người được cho là 

trưởng thành không phải ở những chiến thắng nhưng ở cách người này biết 

cách sống thất bại. Chính trong trải nghiệm của sự sa ngã và yếu đuối mà 

tính cách của một người được nhìn nhận. 

Thông báo: 

Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân (học chung) vào tối thứ 

hai 14/02/2022 

- Thời gian khóa học là 4 tháng. 

- Học vào các tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 

Từ 19g30 đến 21g00 

Lưu ý: Ngày nhập học sẽ ghi danh. Sau 2 tuần sẽ không nhận học viên mới. 

 Gia đình nào có các bạn trên 18 tuổi chưa lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô 

giáo xin xũng đăng ký học. 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý 

ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. Cô 

Lan: 5.000.000đ. Cô Hà: 500.000đ. Phi Hiền: 500.000đ. Shop ve chai: 

10.000.000đ. 


