
 

 

                                                                ễ ă ưở

Trong những ngày này nhiều tin tức làm chúng ta phải lo ngại. Tin tức về 

cơn dịch có nguy cơ bùng phát trở lại và nhà nước Việt Nam đã có những 

cảnh báo tuy nhẹ nhưng cũng làm mọi người phải cảnh giác.  

Ngoài cơn dịch, miền trung của nước Việt Nam phải đối diện với những 

cơn bão khủng khiếp, gây nhiều thiệt hại về người và của. Giáo hội Công 

giáo, qua Caritas Việt Nam, cùng với những người thiện nguyện đã cố gắng 

xoa dịu phần nào nỗi đau khổ, mất mát của những người đang trong cảnh 

khốn cùng. Dù cố gắng nhưng chúng ta cũng hiểu rằng những cố gắng đó 

như muối bỏ biển. 

Hơn nữa, chuyên bầu cử ở một nước Mỹ cách xa nước Việt Nam cũng 

làm cho nhiều người trong nước Việt Nam cũng mất ăn, mất ngủ. Nhiều 

người quan tâm vì chính sách của chính quyền mới có thể ảnh hưởng một 

cách nào đó đến nước Việt Nam. Chính sách đó phản ánh qua việc người 

dân chọn lựa người vào chức vị Tổng thống. Sau bốn năm, người dân thấy 

rằng chính sách cũ không còn phù hợp thì người dân tín nhiệm người khác. 

Dĩ nhiên phải là bầu cử trung thực vì bầu cử trung thực mới phản ánh ý dân. 

Bầu cử gian lận hay chính quyền độc tài thì chính quyền đó không phản ánh 

ý dân. Điều người Việt Nam chúng ta quan tâm không phải là ai nắm chính 

quyền ở Mỹ nhưng ai có thể giúp Việt Nam phát triển. Tất cả đều ở phía 

trước, chúng ta không biết nhiều về tương lai. Đối với người công giáo, 

chúng ta quan tâm đến lập trường đạo đức của vị ấy. Chủ trương của vị ấy 

có nghịch với giáo huấn Giáo hội Công giáo không ? Đời sống người ấy có 

là gương mẫu (về đạo đức) không ? Vì thế, chúng ta cầu mong Nước Mỹ 

luôn là nước tự do, luôn làm những điều tốt cho dân mình và cho thế giới. 
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CẦM ĐÈN SÁNG SẴN TRÊN TAY 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ 

nào.” (Mt 25,12-13) 

Suy niệm: Giảng dạy bằng dụ ngôn là cung cách đặc biệt của Đức Giê-su 

khi nói về Nước Trời. Qua câu chuyện dụ ngôn, Ngài đưa ra một bài học, 

hay sứ điệp về tương quan Thiên Chúa với con người. Trong dụ ngôn 

“Mười cô trinh nữ”, có thể nói rằng các cô đều có khởi đầu giống nhau. Cả 

mười cô vừa có đèn, vừa có cả dầu. Nhưng tiếc thay, với tính cách khác 

nhau, năm cô khôn ngoan biết lo liệu, chuẩn bị sẵn chai dầu dự phòng; còn 

năm cô khờ dại thì ơ hờ, thiếu sự chuẩn bị này. Vì thế, khi chàng rể đến, các 

cô khôn ngoan sẵn sàng cầm đèn sáng trên tay ra đón, trong khi những cô 

khờ dại chỉ có chiếc đèn tắt ngúm vì cạn khô dầu. Các cô bị gọi là khờ vì đã 

không sẵn sàng. Chính sự chuẩn bị hời hợt đã khiến họ phải trả một giá đắt 

là bị loại ra khỏi tiệc cưới. 
Mời Bạn: Dụ ngôn cho thấy một thực tế là bạn được trao cho cơ hội và thời 

gian để chuẩn bị cho giờ Chúa đến. Giờ đó mang tính quyết liệt, không cho 

phép bạn sống „tà tà‟ hay „lè phè‟ thoải mái, nhưng phải luôn ở trong tư thế 

canh thức và sẵn sàng, nghĩa là phải sống đức tin, với lòng mến Chúa yêu 

người. Đó chính là thứ dầu quí mà bạn sẽ cần để „thắp‟ trong giờ sau cùng 

đó. 
Sống Lời Chúa: Thử duyệt xét kỹ lưỡng đời sống để xem những gì bạn 

chưa làm được trong việc sống đức tin, rồi cố gắng thực hiện cho bằng 

được. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn đến với con trong sự bất ngờ. Xin cho 

con luôn biết chuẩn bị chu đáo cho đời mình, bằng cách tỉnh thức và sẵn 

sàng với đèn sáng trong tay. Nhờ đó, con biết sống mỗi ngày cho xứng hợp 

với Lời Chúa đã kêu mời con. Amen. 
  

  

   

 ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận 

Ngày 04.11, ĐTC Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc có tựa đề 

“Authenticum charismatic” – Đặc sủng đích thực, sửa đổi lại điều 579 của 

Bộ Giáo luật. Theo Tự sắc này, từ nay các giám mục giáo phận phải có phép 



của Tòa Thánh trước, được ban hành bằng văn bản, mới có thể lập các tu 

hội thánh hiến trong giáo phận thuộc quyền. 

Điều 579 của Bộ Giáo luật hiện hành quy định: “Trong địa hạt của mình, 

các Giám Mục giáo phận có thể ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập 

các tu hội thánh hiến, miễn là đã tham khảo ý kiến của Tông Tòa”. Nhưng 

với Tự sắc “Authenticum charismatic”, ĐTC thay đổi điều 579 và xác định: 

“Trong giáo phận của mình, các Giám mục giáo phận có thể thiết lập hữu 

hiệu các hội dòng thánh hiến bằng nghị định hợp thức nếu trước đó có phép 

bằng văn bản của Tòa Thánh”. Tự sắc có hiệu lực từ ngày 10.11 tới đây. 

ĐTC nhắc lại Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (số 130) để nhấn mạnh đặc 

tính đích thực của một đặc sủng: “Một dấu hiệu chắc chắn về đặc sủng đích 

thực là đặc tính giáo hội của nó, khả năng nó kết hợp hài hoà vào đời sống 

của dân thánh trung thành của Thiên Chúa vì lợi ích của mọi người.” 

Theo tự sắc, các mục tử có trách nhiệm phân định đặc tính giáo hội và đáng 

tin của các đặc sủng, đặc biệt là nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp của việc 

thành lập một hội dòng. Thật là đúng đắn khi đón nhận những hồng ân mà 

Chúa Thánh Thần khơi dậy trong các Giáo Hội địa phương, nhưng đồng 

thời phải tránh "thành lập cách bừa bãi những hội dòng vô ích hoặc thiếu 

sinh lực". (Perfectae caritatis, 19) 

Đồng thời Tự sắc nhấn mạnh rằng Tòa Thánh có nghĩa vụ đồng hành với 

các mục tử trong tiến trình phân định tiến tới việc Giáo hội nhìn nhận một tu 

hội hay một hiệp hội mới thuộc quyền giáo phận. ĐTC nhắc lại Tông hiến 

Đời sống thánh hiến (số 12): “Giáo Hội có nhiệm vụ tiến hành những lượng 

định cần thiết, vừa để đánh giá tính trung thực của mục tiêu đã gợi hứng cho 

các hội dòng, vừa để tránh nhân thêm quá mức các tổ chức tương tự, đưa 

đến nguy cơ phân mảnh tai hại thành những nhóm quá nhỏ”. Do đó, các tu 

hội thánh hiến mới và các Hiệp hội tông đồ mới, phải được chính thức công 

nhận bởi Tòa thánh, thẩm quyền duy nhất đưa ra phán quyết cuối cùng.  

 ĐTC Phanxicô: Về hôn nhân đồng tính 

Trong những ngày qua, một số khẳng định trong phim tư liệu “Phanxicô”, 

của đạo diễn Evgeny Afineevsky, đã gây nên những phản ứng và cách giải 

thích khác nhau. Vì thế, xin được trình bày một số yếu tố hữu ích, theo ý 

muốn của ĐTC, giúp hiểu biết cách thích đáng những tuyên bố của ngài. 

Hơn một năm trước, trong một buổi phỏng vấn, ĐTC Phanxicô đã trả lời hai 

câu hỏi riêng biệt ở hai lúc khác nhau, thế rồi chúng đã được biên tập và 

xuất bản trong đoạn phim nói trên, thành như một câu trả lời duy nhất mà 

không hề đề cập đến bối cảnh của nó, điều đó đã gây nên những lẫn lộn, bối 

rối. Điều đầu tiên ĐTC đã nói liên quan đến vấn đề mục vụ: “Những người 

đồng tính luyến ái có quyền sống trong gia đình; họ là con Thiên Chúa, họ 



có quyền có một gia đình. Không thể loại trừ bất kỳ ai ra khỏi gia đình, hay 

khiến cho đối với người này đời sống là không thể vì lý do đó”. 

Đoạn văn sau đây của Tông huấn Amoris laetitia (2016) có thể soi sáng cho 

ý trên: “Cùng với các Nghị phụ Thượng Hội đồng, tôi đã xem xét hoàn cảnh 

của các gia đình sống kinh nghiệm trong nhà mình có người mang xu hướng 

đồng tính, một kinh nghiệm không dễ dàng đối với cha mẹ cũng như con 

cái. Vì vậy, trước hết chúng tôi muốn khẳng định lại rằng mọi người, không 

phân biệt khuynh hướng tính dục, phải được tôn trọng theo phẩm giá của họ 

và phải được đón nhận với lòng kính trọng, hết sức tránh “mọi dấu hiệu kỳ 

thị bất công” và nhất là mọi hình thức gây hấn và bạo lực. Còn đối với gia 

đình thì cần bảo đảm một sự đồng hành trân trọng, để người có xu hướng 

đồng tính có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết, để họ hiểu và thi hành trọn 

vẹn thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời của mình” (số 250). 

Còn câu hỏi tiếp theo của cuộc phỏng vấn thì liên quan đến một luật địa 

phương tại Argentina mười năm trước gọi là “cuộc hôn nhân bình đẳng của 

các cặp đồng tính” và liên quan đến những đối chứng phản kháng của 

ĐTGM Buenos Aires khi đó. Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô đã khẳng định 

rằng “thật không hợp lý khi nói về hôn nhân đồng tính”, trong bối cảnh cụ 

thể như thế, ngài đề cấp đến quyền của những người này, họ có quyền được 

pháp luật bảo vệ: “việc chúng ta phải làm là tạo ra một đạo luật về sự chung 

sống dân sự; họ có quyền được pháp luật bảo vệ. Tôi đã ủng hộ điều này”. 

Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 ĐTC đã phát biểu: “Hôn nhân là việc giữa 

một người nam và một người nữ. Các nhà nước dân sự muốn biện minh cho 

việc kết hiệp dân sự để điều chỉnh những tình huống khác nhau của việc 

chung sống, được thúc đẩy bởi đòi hỏi phải điều chỉnh những tương quan 

kinh tế giữa con người với nhau, chẳng hạn như bảo đảm có được sự hỗ trợ 

y tế. Đó là những thỏa thuận chung sống có bản chất khác nhau mà tôi 

không thể liệt kê hết được. Cần phải xem xét và đánh giá các trường hợp 

khác nhau trong chính sự đa dạng của chúng”. 

Do đó hiển nhiên là ĐTC Phanxicô đã đề cập đến những quy định cụ thể của 

nhà nước, chứ không hề nói về giáo thuyết của Hội Thánh, giáo thuyết mà 

ngài đã xác nhận nhiều lần trong những năm qua. 
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