
 

 

                                                                ễ ă ưở

hông cáo của Tòa Tổng Giám Mục Saigon có lẽ làm cho một số người 

khó hiểu về việc tại sao Đức Tổng Giuse chỉ cho phép linh mục Laurent 

Demets “cử hành riêng tư mà thôi, không được cử hành tại nhà thờ giáo 

xứ, và không mời gọi giáo dân tham dự”. Có người cho rằng đã từng tham 

dự thánh lễ tiếng Latinh và thấy “rất sốt sắng”. 

Thực ra ở đây chúng ta cần phân biệt Thánh lễ tiếng Latinh sau và trước 

công đồng Vat 2 (thánh lễ nầy chỉ bằng tiếng Latinh). Ngày nay nhiều nơi 

vẫn cử hành lễ tiếng Latinh nhưng theo nghi thức cải cách của Công đồng 

Vat 2. Cải cách thấy rõ nhất là linh mục quay về phía cộng đoàn trong khi 

thánh lễ trước Công đồng thì quay lên. Ý nghĩa đơn giản của cử chỉ này là vì 

Giáo hội muốn nhấn mạnh đến việc cộng đoàn cùng nhau cử hành bàn tiệc 

thánh như thời Chúa Giêsu và các Tông đồ. Thánh lễ trước Vat 2 thì cộng 

đoàn và linh mục cùng hướng lên trên để diễn tả cùng cầu nguyện với Chúa.  

Thay đổi về thần học kéo theo thay đổi về Phụng vụ nên Giáo hội cho 

dùng tiếng địa phương để cộng đoàn có thể hiểu được những gì linh mục 

cầu nguyện. Người tham dự thánh lễ bằng tiếng Latinh khó hiểu hay không 

thể hiểu những gì linh mục đọc. Thí dụ khi linh mục mời gọi cầu nguyện 

Oremus (chúng ta hãy cầu nguyện) thì khó ai hiểu được nội dung của lời 

nguyện sau đó : việc cử hành dần dần làm cho cộng đoàn tham dự cách thụ 

động và ngày xưa có nơi người ta lần chuỗi khi tham dự thánh lễ.  

Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giuse, các thánh lễ trong Tổng Giáo 

Phận Saigon dù cử hành bằng ngôn ngữ Anh, Pháp, Hàn, Latinh… đều phải 

theo nghi thức Phụng vụ sau Công đồng Vat 2. 
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ĐỪNG LÀ XA-TAN CỦA NHAU! 

“Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh 

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.” (Mt 16,23) 

Suy niệm: “Xa-tan là bậc thầy gây xao lãng. Hắn luôn hoạt động để giữ ta 

lệch xa con đường đi với Chúa” (J. Meyer). Khởi đầu sứ vụ, Đức Giê-su đã 

bị Xa-tan cám dỗ đừng chọn con đường thập giá để cứu độ nhân loại. Kết 

thức sứ vụ, Ngài lại bị cám dỗ, thách thức xuống khỏi thập giá. Còn trong 

bài Tin Mừng, cám dỗ không đến từ ma quỷ hay kẻ thù nghịch, mà từ một 

người thân tín là Phê-rô. Không lạ gì Phê-rô bị Thầy gọi là “Xa-tan,” vì ông 

cản trở con đường thập giá cứu độ của Thầy.  

Mời Bạn: Đời ta cũng vậy thôi, lắm khi chính các người thân tìm cách đem 

ta ra khỏi con đường hy sinh, thập giá của Chúa vì sợ khổ, sợ nhọc cho ta. 

Họ đáng bị gọi là Xa-tan như Phê-rô. Thật đáng tiếc vì bao bậc cha mẹ mãi 

lo cho tương lai sự nghiệp con cái, nhưng lại chểnh mãng việc giáo dục đức 

tin, cản trở con cái đến với Chúa! “Lo lắng và lý luận là hai trong số các 

dụng cụ đắc lực nhất của Xa-tan. Hắn thúc dục ta khởi đầu bằng một ý 

tưởng tiêu cực, và rồi ngồi quan sát ta tự kết liễu chính mình” (J. Meyer). 

Bạn có thể rơi vào hai cái bẫy này của Xa-tan khi quá ưu tư lo lắng chuyện 

hưởng thụ cuộc sống, lý luận sai lầm về cùng đích cuộc đời. Bạn làm gì để 

tránh hai cái bẫy lợi hại này? 

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng giúp người thân, người lân cận gặp gỡ, tiếp 

xúc với Chúa, thay vì cản trở họ đến với Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã toàn thắng mọi cám dỗ hành xử 

theo tinh thần thế tục. Xin cho con đừng vì yêu mến, tôn sùng cái tôi của 

mình, biến cái tôi ấy thành Xa-tan cản trở con trên đường cứu độ đi theo Chúa. 

Amen. 

  

  

   

 ĐTC Phanxicô sẽ tiếp tục lại các buổi tiếp kiến chung có tín hữu 

tham dự 



Sáng 26.8, Phủ Giáo hoàng thông báo: “các buổi tiếp kiến chung của ĐTC 

có sự hiện diện của giáo dân sẽ được tiếp tục lại vào sáng thứ Tư ngày 2.9.” 

Thông cáo cho biết theo lời khuyên của chính quyền để hạn chế sự lây lan 

của virus corona, trong suốt tháng 9, các buổi tiếp kiến sẽ được tổ chức tại 

Sân thánh Damaso trong dinh Tông tòa. 

Trước đây, các buổi tiếp kiến chung thường được tổ chức tại quảng trường 

thánh Phê-rô, hoặc tại đại thính đường Phao-lô VI trong những tháng mùa 

đông và mùa hè. Buổi tiếp kiến chung cuối cùng có giáo dân được cử hành 

vào ngày 26.2, với sự tham dự của hơn 10.000 tín hữu,  trước khi đại dịch 

virus corona bùng nổ ở Ý vào tháng 3. Sau đó các buổi tiếp kiến chung của 

ĐTC được diễn ra trực tuyến tại Dinh Tông tòa, không có tín hữu tham dự, 

lần đầu tiên vào ngày 11.3. 

Các buổi tiếp kiến trong tháng 9 sẽ bắt đầu từ 9:30 giờ Roma và “tất cả 

những ai muốn đều có thể tham dự, không cần vé vào cửa.” Những người 

tham dự có thể bắt đầu vào cửa từ 7:30, tại Cửa Đồng, một lối vào dinh 

Tông Tòa ở ngay bên cánh phải của hàng cột quảng trường thánh Phê-rô.  

 Chúng ta là những người quản gia được mời gọi chia sẻ hoa trái của 

trái đất với mọi người 

ĐTC Phanxicô đã bắt đầu bài giáo lý vào Thứ Tư bằng việc mời gọi các tín 

hữu “hãy đón nhận quà tặng của niềm hy vọng xuất phát từ Đức Kitô”, đặc 

biệt trong thời dịch bệnh này, mà trong đó “nhiều người đang có nguy cơ 

đánh mất niềm hy vọng”. Chính Đức Kitô là Đấng “sẽ giúp chúng ta lèo lái 

qua những làn sóng dữ của bệnh tật, chết chóc và sự bất công, vốn không có 

tiếng nói sau cùng trên đích điểm sau cùng của chúng ta”. 

ĐTC nhấn mạnh rằng nhiều sự bất bình đẳng xã hội đã “được nêu bật và 

làm cho trầm trọng” bởi nạn dịch. Nhiều trẻ em không thể tiếp tục đi học 

trong khi các bạn khác lại có thể; một số người không thể tiếp tục làm việc 

của họ tại nhà, nhưng nhiều người khác lại có thể; và nhiều quốc gia không 

thể ban hành đủ tiền để giải quyết với tình trạng khẩn mà không làm hại đến 

tương lai tài chính của họ, trong khi các nước khác lại có thể. 

“Những biểu hiện của sự bất bình đẳng này cho thấy một loại bệnh xã hội. 

Đó là một loại virus từ một nền kinh tế bệnh hoạn…kết quả của sự phát 

triển kinh tế bất bình đẳng, vốn coi thường các giá trị nhân bản nền tảng”. 

“Tội muốn sở hữu và thống trị anh chị em của chúng ta…thiên nhiên và 

chính Thiên Chúa…thì không phải là kế hoạch của công trình tạo dựng”. 

Thiên Chúa ban trái đất cho tất cả chúng ta để chăm sóc và canh tác. Thiên 

Chúa mời gọi chúng ta thống trị trái đất nhân danh Ngài, canh tác và chăm 

bẵm nó như một khu vườn, “khu vườn của mọi người”. 

Khu vườn này phải được bảo vệ và bảo dưỡng. Điều này không thể được 

hiểu theo cách là cho phép chúng ta “làm bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn 



với trái đất”. Thiên Chúa ban trái đất cho chúng ta để cho toàn thể nhân loại 

này. Do đó, “bổn phẩn của chúng ta là đảm bảo rằng hoa trái của trái đất đều 

cho mọi người, chứ không phải chỉ vài người”. 

Để đảm bảo điều mà chúng ta đang thủ đắc “sẽ mang lại giá trị cho cộng 

đồng”, thì các giới chức chính trị có quyền và nghĩa vụ phải “qui định việc 

thi hành hợp pháp quyền sở hữu vì thiện ích chung”. Mặc dù “tài sản và 

đồng tiền là phương tiện có thể phục vụ cho sứ mạng này”, nhưng chúng ta 

lại dễ dàng biến chúng thành những cùng đích “mang tính cá nhân hay tập 

thể”. Khi điều này xảy ra, Ngài giải thích, thì các giá trị nhân bản thiết yếu 

sẽ bị coi thường. “Chúng ta quên rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh và 

giống như Thiên Chúa, chúng ta là những con người mang tính xã hội, sáng 

tạo và liên đới, với một khả năng bao la để yêu thương”. 

“Với cái nhìn bám chặt vào Chúa Giêsu và với sự chắc chắn rằng tình yêu 

của Ngài đang hoạt động qua cộng đồng các môn đệ của Ngài, chúng ta phải 

hành động cùng nhau trong niềm hy vọng qui tụ lại điều gì khác biệt và tốt 

đẹp hơn. Niềm hy vọng Kitô Giáo, khi được bén rễ nơi Thiên Chúa, là mỏ 

neo của chúng ta. Nó sẽ thúc đẩy ý muốn chia sẻ, củng cố sứ mạng của 

chúng ta trong tư cách là các môn đệ của Đức Kitô, Đấng đã chia sẻ mọi sự 

với chúng ta”. 

Khi kết thúc bài giáo lý của Ngài, ĐTC nói rằng, nếu chúng ta chăm sóc các 

tài sản mà Đấng Tạo Hoá ban cho chúng ta và nếu chúng ta chia sẻ điều 

chúng ta sở hữu để không ai thiếu, thì thực ra “chúng ta có thể gợi lên niềm 

hy vọng để tái tạo một thế giới lành mạnh và bình đẳng hơn”. 

Sau cùng, ĐTC Phanxicô mời gọi người tín hữu “hãy nghĩ về các trẻ em”, 

quá nhiều các trẻ em đang đau khổ vì hệ thống kinh tế bất bình đẳng này. 

Nhiều trẻ em đang chết, đói, thiếu cơ hội đến trường. Sau cuộc khủng 

hoảng, Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải tốt lành hơn. 

 
 

 
    

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Anna Hồng: 

500.000đ. 

 

 


