
 

 

                                                                ễ ă ưở

uốt tuần qua cơn dịch vẫn còn hoành hành trên thế giới và ngay tại nước 

Việt Nam chúng ta. Hàng ngày chúng ta vẫn còn nghe những thông tin nơi 

nầy nơi kia trong nước Việt Nam bị cách ly. Nơi nào không bị cách ly thì 

nơi ấy chính quyền vẫn đề nghị phải đeo khẩu trang, không được tụ tập 

đông người, phải sát khuẩn tay, phải giữ khoảng cách với người khác. 

Những biện pháp đó cho thấy virus vẫn còn có thể gây hại cho chúng ta một 

cách nào đó.   

Chưa hết, tình hình mưa bão, lụt lội trong cả nước hay ở bên Trung quốc 

và ngay trong thành phố Saigon khi gặp cơn mưa lớn cũng thường xuyên đe 

dọa chúng ta. Đó là chưa kể những bệnh khác như bệnh bạch hầu… cũng 

làm chết nhiều người. Tình hình an ninh thế giới cũng làm chúng ta lo âu. 

Những cuộc tập trận ở biển Đông, sát bên chúng ta, những vụ đâm chìm tàu 

cá của ngư dân Việt Nam rồi kinh tế thế giới cũng như Việt Nam bị ảnh 

hưởng lớn do cơn dịch viêm phổi Vũ hán do virus covid-19 làm cho đời 

sống chúng ta càng bị đe dọa. 

Đứng trước những đe dọa đó, người Công giáo cũng phải đương đầu, 

cũng phải đeo khẩu trang khi đi lễ, cũng phải giữ nhiều biện pháp phòng 

ngừa như mọi người. Tuy nhiên ngoài những biện pháp như mọi người, 

chúng ta vẫn cần có một lối sống không co cụm hiểu theo nghĩa “sống chết 

mặc bay”. Người Công giáo vẫn cần có một cuộc sống đến với người khác, 

một cuộc sống liên đới với mọi người, một cuộc sống chia vui sẻ buồn với 

mọi người : “vui với người vui, khóc với người khóc”. Chỉ con virus mới 

đáng ngại, chỉ con virus mới cần ngăn ngừa vì thế, chúng ta cần biết và cần 

giữ những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả để chúng ta vẫn đến với người 

khác mà virus không làm hại chúng ta. Dù vậy, chúng ta vẫn luôn cầu xin 

Chúa thương che chở chúng ta : Lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Xin Chúa 

thương xót chúng con.   
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MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ  

Chúa Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ 

được như vậy.” (Mc 15,28) 

Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin 

đến mức “muốn sao được vậy”? Bạn sẽ còn “nể mặt” bà ấy hơn khi biết bà 

không phải là người Do Thái mà là người Ca-na-an; bà cũng không sống 

trên lãnh thổ nước Do Thái, mà thuộc miền Ty-rô và Si-đon, vùng đất của 

dân ngoại. Bà ấy dám xin Chúa chữa lành cho con gái bà dù Chúa thử thách 

bà thật nặng nề: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó 

con.” Bà chứng tỏ lòng tin mạnh mẽ bằng câu trả lời kiên trì, khiêm tốn và 

hóm hỉnh nữa: “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi 

xuống.” Thế là lòng tin đã biến điều không thể thành có thể. Lòng tin mạnh 

mẽ đã được đền bù: Chúa không chỉ cho bà những mảnh vụn mà còn tặng 

bà cả một tấm bánh thật to: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Và con gái bà 

được khỏi từ lúc đó. 

Mời Bạn suy nghĩ về lòng tin của người đàn bà xứ Canaan: Lòng tin đó 

mạnh ở chỗ nào? 

- lòng tin không biên giới, ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho dân Ít-ra-en 

mà cho bất cứ ai tin vào Đức Giê-su. 

- lòng tin biểu hiện tâm tình thờ phượng đối với Đức Giê-su: bà bái lạy và 

cầu xin “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi.” 

- Lòng tin bất khuất xuất phát từ tình thương: “Đứa con gái tôi bị quỉ ám 

khổ sở lắm.” 

Chia sẻ: Đối chiếu niềm tin của bà này với lòng tin của bạn, bạn cần thăng 

tiến ở điểm nào? 

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha và dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết 

nhất của bạn ngày hôm nay 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
  

  

   

 Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức được sửa 

đổi tùy tiện là không thành sự 

Ngày 06.08.2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, được ĐTC phê 

chuẩn, liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành Bí tích Rửa 



tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành 

viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo 

hội là: “Tôi/cha rửa anh/chị/con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại Hiến chế về Phụng vụ Thánh số 28: “Khi một 

người cử hành Bí tích Rửa tội thì chính Chúa Giêsu cử hành. Mỗi người, khi 

chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo 

bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ”. 

Công đồng Vatican II xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục có 

quyền thực hiện theo sáng kiến của mình. Sửa đổi nghi thức cử hành Bí 

Tích gây ra một tổn hại cho sự hiệp thông Giáo hội và nhìn nhận hành động 

của Đức Kitô. Trong những trường hợp nghiêm trọng việc sửa đổi đó làm 

cho Bí tích vô hiệu, bởi vì bản chất của hành động thừa tác vụ đòi hỏi sự 

thông truyền cách trung thành điều đã được lãnh nhận. 

Khi cử hành các Bí tích, cộng đoàn không hành động “cách đoàn thể”, 

nhưng “thừa tác” và thừa tác viên không nói như một viên chức được giao 

phó công việc, nhưng đóng một vai trò thừa tác như dấu hiệu sự hiện diện 

của Đức Kitô, Đấng hành động trong Thân Mình Người, trao ban ân sủng. 

Thừa tác viên tối thiểu phải có chủ ý làm theo những điều Hội thánh truyền 

dạy. Một chủ ý phải được thể hiện ra bên ngoài, hành động này được thực 

hiện không phải nhân danh thừa tác viên nhưng nhân danh Đức Kitô. 

Thay đổi nghi thức cử hành Bí tích, còn có nghĩa là không hiểu được chính 

bản chất của thừa tác vụ Giáo hội, đó là luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và 

dân Người chứ không phải việc thực thi một quyền bính nhằm làm sai 

những gì đã được giao phó cho Giáo hội bằng một hành động thuộc về 

Truyền thống. Do đó, mỗi thừa tác viên Bí tích Rửa tội phải ý thức về việc 

phải hành động trong sự hiệp thông Giáo hội, và có niềm xác tín như Thánh 

Augustin: trong Bí tích Rửa tội, Đức Kitô là quan trọng nhất, vì thế sự thánh 

thiện của Bí tích Rửa tội không tùy thuộc vào các thừa tác viên mà tùy thuộc 

vào Đấng đã nói: “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). 

 Nhìn nhận phẩm gía con người nơi mỗi người 

ĐTC Phanxicô, khi tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài về những tác động của 

nạn dịch hiện tại đã nhấn mạnh: Dịch Covid-19 đã làm rõ tổn thương và liên 

hệ mọi người thế nào: “Nếu chúng ta không quan tâm lẫn nhau, khởi đi từ 

người thấp bé nhất, với những người bị ảnh hưởng nhất, gồm cả công trình 

tạo dựng thì chúng ta không thể chữa lành thế giới”. 

ĐTC đã nhìn nhận công sức của nhiều người đang làm chứng cho tình bác 

ái con người và Kitô Giáo, tự tận hiến bản thân họ cho người đau bệnh ngay 

cả phải nguy hiểm đến sức khoẻ của chính họ. Nhưng, Ngài chỉ ra rằng:  

“coronavirus không chỉ là một căn bệnh cần chống trả, mà thay vào đó, đại 



dịch này còn chiếu ánh sáng trên những căn bệnh xã hội theo nghĩa rộng 

nhất”. Một trong những căn bệnh này là “một cái nhìn méo mó về con 

người, một cái nhìn phớt lờ đi phẩm giá con người và tính cách có liên hệ”. 

ĐTC tiếp tục nói rằng đôi khi những người khác được coi như là những đồ 

vật cần phải “được sử dụng và loại bỏ”. Trong thực tế, “kiểu tầm nhìn này 

đang làm mù loà và nuôi dưỡng một nền văn hoá quẳng đi mang tính cá 

nhân và gây hấn, vốn biến con người thành một thứ hàng hoá tiêu dùng”. 

Nhưng nếu chúng ta được dẫn dắt bởi niềm tin thì chúng ta nhận biết Thiên 

Chúa tạo nên con người, không phải như những đồ vật, “mà là người được 

yêu và có khả năng yêu thương theo hình ảnh và giống như Ngài”. 

ĐTC nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đưa ra một đời sống phục vụ và hy sinh 

mạng sống mình vì người khác, “và Ngài khẳng định điều đó bằng việc 

ngay lập tức khôi phục khả năng nhìn cho hai người mù và biến họ thành 

môn đệ của Ngài”. “Chúng ta muốn nhìn nhận phẩm giá con người nơi mỗi 

người, bất luận chủng tộc của họ là gì”. Công Đồng Vatican II nhấn mạnh 

rằng phẩm giá này là bất khả xâm phạm vì nó được tạo dựng “theo hình ảnh 

của Thiên Chúa”. Trong nền văn hoá hiện đại, “sự tham chiếu gần nhất đối 

với nguyên tắc phẩm giá bất khả xâm phạm của con người là Tuyên Ngôn 

Hoàn Vũ về Nhân Quyền, mà Thánh Gioan Phaolô II xác định là „một cột 

mốc trên hành trình dài và gian khó của con người‟”. 

Trong khi thế giới đang đợi chờ để chữa lành coronavirus, niềm tin dạy 

chúng ta hãy dấn thân chính mình cách nghiêm túc và tích cực để chiến đấu 

chống lại sự thờ ơ khi đối diện với những vi phạm phẩm giá con người; 

niềm tin luôn đòi hỏi chúng ta phải để cho bản thân mình được chữa lành và 

hoán cải khỏi thứ chủ nghĩa cá nhân lẫn tập thể”. Xin Thiên Chúa khôi phục 

cái nhìn của chúng ta để có thể tái khám phá lại việc là thành viên của một 

gia đình nhân loại nghĩa là gì. 
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