
 

 

                                                                ễ ă ưở

húng ta đang sống trong những ngày cuối tháng 6, tháng kính Thánh 

Tâm Chúa Giêsu. Thiên Chúa là Tình yêu, Chúa Giêsu là Ngôi Hai 

Thiên Chúa đã đến trần gian để tỏ cho con người thấy Tình yêu Thiên 

Chúa đối với con người. Tình yêu Thiên Chúa đối với con người không 

dừng lại ở chỗ nhận biết, chỉ thuần hiểu biết nhưng còn tỏ ra bằng hành 

động cụ thể.  

Thiên Chúa tỏ cho con người thấy Tình yêu của Thiên Chúa qua việc 

Chúa Giêsu xuống thế làm người, cùng mang lấy thân phận mỏng dòn của 

con người, Thân phận mỏng dòn ấy được diễn tả bằng chữ “hay chết, 

mortel” con người và chết chóc gắn liền với nhau. Cho dù con người rất 

mong sống lâu, rất mong sống hạnh phúc nhưng chữ chết chóc, đau khổ vẫn 

đi liền với chữ con người.   

Chúa Giêsu đến trần gian để cho con người thấy đời sống con người 

không đi vào ngõ cụt là cái chết nhưng là cuộc sống đời đời. Cái chết vẫn 

rình rập con người nhưng đó không phải là tiếng nói cuối cùng cho đời 

người. Cuộc sống của người đi theo hướng dẫn của Đức Kitô là cuộc sống 

của người đi về cõi trường sinh. Người ta có thể dùng trọn cuộc đời để đi 

tìm của cải trần gian, đi tìm danh, lợi, thú nhưng tất cả rồi sẽ qua đi. Bao 

nhiêu người giàu sang, sống cuộc đời trong nhung lụa, bao nhiêu người đã 

tận hưởng cuộc sống đầy tiện nghi nhưng chính những người đó lại chứng 

kiến mọi cái vụt khỏi tầm tay của mình khi bệnh tật, già yếu… khi phải lo 

cho bệnh tật không thể chữa được. 

Cơn dịch do virus covid-19 giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc sống bấp 

bênh, chết chóc hiện tại. Suy nghĩ không phải đưa đến cuộc sống tiêu cực, bi 

quan nhưng để sống sự thật là chúng ta cần phải theo sự hướng dẫn của 

Chúa Giêsu để đi về Nước Trời.  
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LIỀU VÌ YÊU  

“Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình 

vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39) 

Suy niệm: Trong khi đại dịch Covid-19 lan tràn khắp thế giới làm mọi 

người lo lắng, sợ hãi, vẫn có nhiều linh mục, tu sĩ liều mình dấn thân phục 

vụ các bệnh nhân và các gia đình. Nhiều vị bị nhiễm bệnh, thậm chí nhiều vị 

đã mất mạng trong khi đang phục vụ giữa đàn chiên, nuôi dưỡng đức tin 

người tín hữu theo gương “liều” của Thầy Giê-su. Khi nhập thể làm người, 

Con Thiên Chúa cũng đã “liều lĩnh”: “liều” mình  xuống thế, “liều” thân ở 

với con người, “liều” mạng khi chọn Nhóm Mười Hai, “liều” chết vì yêu. 

Cái “liều vì yêu” đó vẫn mãi mãi là điểm quy chiếu của mọi hình thức “liều 

vì yêu” mà các môn đệ của Thầy Giê-su qua mọi thời đại hiến thân cho 

Thiên Chúa và phục vụ con người. 

Mời bạn: Cùng với các linh mục, tu sĩ, còn có rất nhiều y sĩ, bác sĩ, các 

thành phần xã hội, cũng như cộng đoàn dân Chúa dấn thân trong cuộc chiến 

chống dịch bệnh. Họ được thúc bách bởi nhiệm vụ, tình yêu đồng loại, cũng 

như của Tin Mừng. Chính khi “liều vì yêu,” họ chứng tỏ tình yêu hiến dâng 

vì một lời mời gọi “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy 

được.” Khi bạn dám “liều vì yêu,” thập giá đời bạn sẽ nhẹ vơi đi và trở nên 

đáng yêu hơn. 

Chia sẻ: Bạn có trải nghiệm “liều vì yêu” trong đời sống gia đình, trong 

công việc, đời sống cộng đoàn thế nào? 

Sống Lời Chúa: Khi được chọn giữa hai việc phục vụ, bạn chọn việc giúp 

bạn giống Chúa Giê-su chịu đóng đinh hơn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bước theo lời mời gọi của Chúa thật chẳng dễ 

dàng chút nào. Xin ban thêm niềm tin yêu hy vọng, để con tiến bước mỗi 

ngày trên con đường mến yêu và phục vụ. Amen. 
  

  

   

 Giữa những thăng trầm của cuộc sống, hãy cầu nguyện luôn. 

Hôm thứ tư vừa qua, khi giảng qua trực tuyến từ thư viện phủ giáo hoàng, 

ĐTC Phanxicô tiếp tục các bài giảng triều yết chung của Ngài về cầu 

nguyện với một sự suy tư về cuộc đời của Vua Đavid. Đây là buổi triều yết 

cuối cùng của ĐTC trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu vào tháng Bảy. 



Vua Đavid là “một vị thánh và là tội nhân, bị bách hại và là người bách hại, 

là nạn nhân và kẻ hành quyết, vốn là một sự trái khuấy. Đavid là tất cả điều 

này. Và chúng ta cũng thế thường có những dấu vết trái nghịch trong đời 

sống của mình; trong mọi cảnh huống của cuộc sống, tất cả mọi người 

thường phạm tội cách liên lỉ”. Nhưng, ĐTC nhấn mạnh, “sợi chỉ” xuyên 

suốt trong cuộc đời của Đavid là cầu nguyện: Đavid vị thánh, cầu nguyện; 

Đavid tội nhân, cầu nguyện; Đavid bị bách hại, cầu nguyện; Đavid người 

bách hại, cầu nguyện; Đavid nạn nhân, cầu nguyện. 

Trong các Thánh Vịnh, “Đavid dạy chúng ta hãy đưa mọi thứ vào cuộc đối 

thoại với Thiên Chúa: niềm vui cũng như tội lỗi, tình yêu cũng như khổ đau, 

tình bạn cũng như bệnh hoạn. Mọi thứ đều có thể trở thành một lời nói với 

„Đấng‟ đang luôn lắng nghe chúng ta”. Mặc dù Đavid biết sự cô tịch và cô 

đơn trong đời ông, nhưng qua sức mạnh của cầu nguyện thì ông không bao 

giờ đơn độc. 

Niềm tin của Đavid quá lớn lao đến mức khi ông bị bách hại và phải chạy 

trốn thì ông không để cho ai bảo vệ ông. Đavid suy nghĩ, “Nếu Thiên Chúa 

của tôi mà hạ nhục tôi thế này, thì Ngài sẽ biết,‟ vì sự cao cả của lời cầu 

nguyện đặt chúng ta vào trong tay Thiên Chúa. Những bàn tay này, những 

vết thương của tình yêu: những bàn tay an toàn duy nhất mà chúng ta có”. 

Trong bài giáo lý của Ngài, ĐTC Phanxicô nhìn vào hai tính cách của đời 

sống và ơn gọi của Đavid: ông là một mục tử và ông là một nhà thơ. 

Đavid “là một người nhạy cảm, là người yêu âm nhạc và hát ca”, ĐTC nhấn 

mạnh. “Cây đàn Harp sẽ luôn đồng hành với ông: đôi khi xuất phát thành 

bài ngợi khen vui tươi lên Thiên Chúa (x. 2 Sm 6:16), lúc khác lại diễn tả 

nỗi u sầu, hoặc xưng thú tội lỗi của ông (x. Tv 51:3). 

Cầu nguyện xuất phát từ niềm tin: cuộc sống không phải là một thứ gì đó 

trôi dạt mà là một mầu nhiệm tuyệt vời, vốn gợi nên trong chúng ta thơ phú, 

âm nhạc, tâm tình tạ ơn, tâm tình ngợi khen, than vãn hay khẩn cầu. Mặc dù 

Đavid không sống hết nhiệm vụ của ông trong vai trò “mục tử tốt lành” và 

vị vua, nhưng trong bối cảnh của lịch sử cứu độ thì Đavid là “một sự tiên 

báo về một Vị Vua khác, Đấng mà ông chỉ là sự loan báo và hình bóng. 

“Được Thiên Chúa yêu mến từ khi là một cậu bé, ông đã được chọn cho một 

sứ mạng độc đáo, điều sẽ đóng một vai trò trung tâm trong lịch sử của Dân 

Thiên Chúa và của niềm tin của chúng ta”. 

 Đức Thánh Cha gửi thư cho nhà vô địch khuyết tật Alex Zanardi, 

người vừa bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. 

Trong một lá thư được đăng trên tờ báo thể thao Ý (La Gazzetta dello 

Sport), ĐTC Phanxicô cám ơn nhà vô địch khuyết tật Alex Zanardi vì đã 

nêu gương can cường cho những người cùng cảnh ngộ. Alex là tay đua xe 

đã mất một chân sau một tai nạn khủng khiếp trong trận đua xe vào năm 



2001. Câu chuyện của anh là một tấm gương can cường của một con người, 

ngay cả trong những thảm trạng cuộc đời. ĐTC viết: 

Alessandro thân mến, 

Câu chuyện của con là một tấm gương bắt đầu lại một cuộc sống mới, dẫu 

cuộc đời có hẩm hiu! Qua thi đua, con đã nỗ lực hết sức để chiếm đoạt giải. 

Qua tai nạn khiến con bị tật nguyền, nhưng con đã nêu gương can cường 

cho người khác. 

Cám ơn con đã nêu gương sức mạnh quả cảm cho những người cùng cảnh 

ngộ. Cha thương cảm hoàn cảnh của con và cha cầu nguyện cho con và gia 

đình của con. Xin Thiên Chúa và Mẹ thánh Người chúc lành bang trợ con". 

Công cuộc từ thiện 

ĐTC Phanxicô cũng bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện cho anh Zanardi, đang 

nằm trong phòng đa khoa của Bệnh viện Santa Maria alle Scotte ở Siena từ 

thứ Sáu tuần trước, sau khi anh bị tai nạn xe hơi nguy kịch. Tai nạn đã xảy 

ra trong một cuộc đua từ thiện ở thị trấn Pienza. Vào đầu tháng này, Zanardi 

đã hỗ trợ cho cuộc gây quỹ từ thiện với chủ đề "Cùng nhau chạy", được 

ĐTC cổ súy với mục đích gây quỹ cho các bệnh viện ở Bergamo và Brescia, 

là những nơi đã bị cơn đại dịch Covid-19 hoàng hành trong mấy tháng qua... 

 
    

 Hành hương Đức Mẹ Lavang. 

Để biểu lộ lòng yêu mến và muốn cảm nghiệm phần nào lòng từ mẫu của 

Đức Maria đối với nhân loại, Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương Đức Mẹ 

Lavang 1 tuần từ ngày 26.07 đến ngày 01.08.2020. Xin xem chương trình và 

đăng ký nơi văn phòng giáo xứ từ ngày thứ hai 29.06.2020 vào giờ hành 

chính (Xin liên hệ với Thầy Huân hay Thầy Lãm). 

 Chúc mừng bổn mạng cha phó Phaolô Võ Phương Tiến và Cha đặc 

trách lớp chủng sinh dự bị Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa. 

Trong niềm hân hoan mừng ngày Thánh Phêrô và Phaolô, Tông  Đồ. Giáo 

xứ xin được chúc mừng bổn mạng quý cha. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử 

của thánh bổn mạng ban cho quý cha lòng can đảm và lòng nhiệt huyết hăng 

say trong sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng.  

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Phước (tuần 

trước): 7.000.000đ. Cộng đoàn Mễ Du: 6.587.000đ. 

 

 


