
 

 

                                                          Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng 

ới tiêu đề “Các linh hồn nơi luyện tội nuối tiếc vì hoang phí ơn thánh” 

trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đăng bài của linh mục 

Phêrô Huỳnh Thế Vinh nói về tầm quan trọng của Thánh lễ trong đời 

sống kitô hữu. Tác giả viết :  

“Trên trái đất và ngay cả trên Thiên Đàng không có gì làm vinh danh 

Chúa hơn là tham dự thánh lễ, và không có ở nơi nào Thiên Chúa ban tặng 

nhiều ơn thánh hơn ở trong Thánh Lễ.  

Không có cách nào tốt hơn cách dự thánh lễ để cầu nguyện cho kẻ có tội 

ăn năn trở lại. Nếu các bậc cha mẹ muốn cầu cho những đứa con lầm lạc hay 

cho những người khô khan nguội lạnh thì thánh lễ Misa sẽ là cách tốt nhất 

để cầu nguyện cho họ. Tham dự thánh lễ luôn là cách tuyệt vời để cầu cho 

các linh hồn trong Lửa Luyện Tội, nơi đó có thể có những linh hồn của cha 

mẹ, anh em, và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thánh Marchant ca 

ngợi: “Nếu chúng ta dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tất cả những sự đền tội, 

những lời cầu nguyện, những việc lành của các thánh. Nếu chúng ta dâng 

những dòng máu thác lũ, những chịu đựng đau đớn của các Tông Đồ, và của 

cả triều thần thánh tử đạo cũng vẫn không bằng một thánh lễ, bởi thánh lễ 

thật sự là sự hiến tế, sự hy sinh trên đồi Canvê. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu 

dâng lên Thiên Chúa Cha Hằng Sống tất cả những đớn đau, nhục nhã, khổ 

hình, những công nghiệp về cuộc tử nạn và cái chết đau thương khủng khiếp 

của Người năm xưa.” 

Rồi việc rước lễ giúp ta được kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô, như Lời 

Chúa phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì luôn kết hiệp với Tôi, và Tôi 

luôn kết hiệp với người ấy” (Ga 6,56). Rước lễ là rước chính sự sống vĩnh 

cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi vào trong con người của mình,…” 
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CHO MỘT CUỘC SỐNG MAI SAU  

“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng 

hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng 

lấy chồng… Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 

20,34-35) 

Suy niệm: Cưới vợ lấy chồng là việc bình thường và còn là nghĩa vụ của 

con người sống trong cõi đời này. Còn trong cõi vĩnh hằng, khi con người 

sống lại từ cõi chết, người ta sống như các thiên thần (x. Lc 20,36), chuyện 

vợ chồng không còn cần thiết nữa. Như thế, người sống bậc độc thân cũng 

như bậc gia đình, có thể và có bổn phận theo cách thế của mình, sống 

cuộc sống đời này để làm chứng cho một cuộc sống mai sau. Người sống 

bậc độc thân tiên báo cuộc sống hoàn toàn siêu thoát mọi ràng buộc đời tạm 

này để có thể yêu thương một cách không giới hạn. Người sống đời đôi bạn 

làm chứng cho tình yêu hoàn hảo và vĩnh cửu là tình yêu của Đức Ki-tô đối 

với Hội Thánh. 

Mời Bạn: 1. Loại trừ mọi quan niệm lệch lạc: - cho rằng tu là chán đời, trốn 

đời, là “một thứ cung đàn lạc điệu”; - cho rằng đời sống vợ chồng là tội lỗi, 

thua kém so với đời tu. 2. Xác tín rằng mọi người, tu trì hay hôn nhân đều 

phải sống để làm chứng cho một cuộc sống mai sau. 

Sống Lời Chúa: - Nếu còn “thong dong” (chưa kết hôn), bạn hãy tìm ý 

Chúa, để biết Ngài chọn gọi bạn dấn thân theo ơn gọi nào, tu trì hay hôn 

nhân. – Nếu bạn thuộc loại “ván đã đóng thuyền” (đã kết hôn hoặc đã cam 

kết trong đời sống tu trì), hãy thành khẩn xin Chúa trợ giúp để trung thành 

làm chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn bổn phận hằng ngày để làm 

chứng nhân cho Chúa nhờ đó con được nên thánh, và xứng đáng hưởng 

hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Amen. 
  

  

   

 Luôn xây dựng những chiếc cầu, đừng gây hấn 

“Xây dựng chiếc cầu với những người không tin hay với những người có 

niềm tin khác với chúng ta, luôn đi ra, không gây hấn”. Đó là lời mời gọi 

của ĐTC khi gặp gỡ các tín hữu hàng tuần vào thứ tư. ĐTC lấy ý từ Thánh 

Phaolô khi Ngài mô tả về việc giảng dạy đại tài của Thánh Nhân trước 



Areopagus ở Athens, thủ đô văn hoá của thế giới dân ngoại. Ở một thành 

phố đầy những ngẫu tượng, Thánh Phaolô loan báo Tin Mừng bằng cách gợi 

lại tôn giáo của người nghe và lòng khao khát muốn biết sự thật của họ. 

Một lời mời gọi hoán cải 

Khi thấy một bàn thờ được kính “thần vô danh”, Thánh Phaolô nói rằng 

Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng thế giới, thực ra đã tự làm cho mình được biết 

đến, và sai Con của Ngài đến để mời gọi hết mọi người hoán cải và đón 

nhận sự thật toàn vẹn. Nhưng khi Phaolô nói về cái chết và sự phục sinh của 

Đức Kitô, thì người nghe bị mất hứng thú và những lời của ngài tạo nên sự 

chế giễu và thù nghịch trong đôi mắt của những người Hy Lạp. Tuy nhiên, 

lời giảng của Thánh Phaolô sinh hoa trái trong sự hoán cải của một số người 

Athen, gồm ông Dionysius Areopagite và Damaris, những người mở lòng 

họ ra cho niềm tin. 

Hội nhập văn hoá thông điệp của niềm tin 

Kết thúc bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy xin Chúa Thánh Thần, 

“khả năng khéo léo hội nhập thông điệp của niềm tin, đặt một cái nhìn 

chiêm niệm vào những người không biết về Đức Kitô, được thúc đẩy bởi 

tình yêu vốn làm sưởi ấm những tâm hồn đang chai đá nhất”. 

 ĐTC Phanxicô trong Lễ cầu cho các Hồng Y Giám Mục quá cố: Sự 

phục sinh là đích điểm và là mục đích của đời sống chúng ta 

Bài giảng của ĐTC tập trung vào các bài đọc phụng vụ trong Thánh Lễ, tất 

cả đều nhắc nhớ chúng ta rằng “chúng ta không được sinh ra để chết đi, mà 

cho sự sống lại”. Ngài đưa ra ba điểm suy tư, khởi đi từ Tin Mừng Gioan, và 

lời hứa của Chúa Giêsu là “Bất cứ ai đến với Tôi sẽ không bị loại ra ngoài”. 

Đến với Chúa Giêsu 

Lời mời gọi “đến với Chúa Giêsu” dường như có thể dự đoán được và mang 

tính phổ quát. Nhưng chúng ta cần phải làm cho lời mời này trở nên cụ thể, 

khi tự hỏi bản thân chúng ta: “Tôi có đang liên hệ Chúa Giêsu vào những 

người tôi gặp gỡ hôm nay không, tôi có đưa họ đến với Ngài trong cầu 

nguyện không? Đâu là định hướng hành trình của tôi? Tôi có đơn giản là chỉ 

tạo một ấn tượng tốt, để bảo vệ vai trò của tôi, thời gian của tôi, và không 

gian của tôi?” Không có nền tảng trung dung cho những người tin. “Bất cứ 

ai thuộc về Chúa Giêsu đều sống bằng việc tiến bước về phía Ngài”. 

Tiến bước 

Tất cả đời sống là “việc tiến bước”, từ lòng mẹ đến khi chúng ta rời khỏi thế 

gian này. Khi chúng ta cầu nguyện cho anh em Hồng Y và Giám Mục của 

chúng ta, những vị đã đi ra khỏi đời này để gặp gỡ Đấng Phục Sinh, chúng 

ta không thể lãng quên việc ra đi quan trọng và khó khăn nhất, điều mang lại 

ý nghĩa cho hết mọi người khác: „ra đi‟ khỏi bản thân chúng ta. Chỉ bằng 



việc đi ra khỏi bản thân thì chúng ta mới thực sự mở ra cánh cửa dẫn đến 

Thiên Chúa. 

Đi đến với người khác 

Suy tư thứ hai có ý lực từ Bài Đọc I, đoạn ông Judas Maccabeus thực hiện 

một nghĩa cử xót thương đối với người chết. Lòng thương cảm với người 

khác mở rộng cánh cửa cho vĩnh cửu. Việc cúi xuống với người đang cần 

giúp đỡ để cứu họ là một căn phòng chờ dẫn đến thiên đàng. Nếu việc bác ái 

là chiếc cầu nối đất với Trời, thì chúng ta phải tự hỏi bản thân mình liệu 

chúng ta đang tiến về phía chiếc cầu này không. “Tôi có đang được chạm 

vào bởi ai đó đang cần giúp đỡ không? Tôi có khóc thương người đang đau 

khổ không? Tôi có đang cầu nguyện cho những người không ai nhớ đến 

không? Có những câu hỏi về sự sống, những câu hỏi về sự phục sinh. 

Đi đến tận cùng 

Ý lực thứ ba của ĐTC trong cái nhìn về Sự Phục Sinh xuất phát từ Bài Linh 

Thao. Thánh Ignatius đề nghị rằng, “trước khi thực hiện một quyết định 

quan trọng, thì người ta phải hình dung mình trước Thiên Chúa vào những 

ngày sau hết”. Đây là một lời mời gọi không thể trì hoãn được, điểm đến đối 

với tất cả chúng ta. Một bài tập hữu ích là nhìn thực tại bằng đôi mắt của 

Chúa chứ không phải bằng đôi mắt của chúng ta, nhìn vào tương lai, Sự 

Phục Sinh, thực hiện những chọn lựa “vốn nếm trải sự vĩnh cửu, nếm trải 

tình yêu”. 

Đi ra khỏi bản thân tôi 

Tôi có đi ra khỏi bản thân tôi để đến với Chúa mỗi ngày không? Tôi có thực 

hiện những hành động thương cảm đối với những người đang cần giúp đỡ 

không? Tôi có đang thực hiện những quyết định quan trọng trước Thiên 

Chúa không?. Trong số nhiều tiếng nói của thế gian vốn làm cho chúng ta 

đánh mất cảm thức hiện hữu của mình, thì chúng ta hãy tinh chỉnh cho hợp 

với ý muốn của Chúa Giêsu, đã phục sinh và đang sống”. Nếu chúng ta thực 

hiện thì chúng ta sẽ biến ngày sống của chúng ta hôm nay thành một bình 

minh của Sự Phục Sinh. 

 
    

 Thánh Lễ kính Đức Maria trưa 13.11. 

Thứ tư 13.11, Lúc 12g00 trưa, giáo xứ sẽ có Thánh Lễ kính Đức Maria như 

thường lệ. Kính mời công đoàn cùng tham dự. 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Nang: 5.000.000đ. Chú 

Hưng: 500.000đ. Cô Loan: 50.kg gạo. 


