
 

 

                                                            Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng 

húng ta đang ở trong tháng 10, tháng Giáo hội  cầu nguyện cho việc 

Truyền giáo. Về vấn đề Truyền giáo, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo dựa 

vào giáo huấn của Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh truyền giáo “Ad 

gentes” (Đến muôn dân) viết : “Khi Công cuộc rao giảng Phúc Âm ngày 

nay phải coi là mới, không phải vì nội dung của Phúc Âm đã thay đổi, hay 

vì công việc rao giảng Phúc Âm trước đây là dở, là sai nên phải bỏ mà làm 

lại. Nhưng lý do là vì đối tượng của việc rao giảng Phúc Âm, tức là người 

thời đại, đã thay đổi dưới nhiều khía cạnh. 

Trong những năm qua, đã có rất nhiều thay đổi trên hầu hết các lãnh vực 

có liên quan đến cuộc sống, như văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, đã đặt ra 

nhiều vấn đề mới trong cuộc sống, lôi kéo theo những thay đổi dồn dập và 

sâu sa trong tâm hồn và trong cách nhìn các vấn đề của người đương thời. 

Lấy tỉ dụ vấn đề phá thai. Đây không phải là vấn đề mới. Cái mới là thái độ 

trước vấn đề. Trước đây, người ta phá thai, và người ta biết và chấp nhận đó 

là sai, là tội. Ngày nay người ta phá thai, nhưng nhiều khi lại viện ra nhiều 

lý lẽ để biện hộ việc phá thai, cho nó là việc tốt, hay ít nữa, đó không phải là 

điều hoàn toàn xấu. 

Hoàn cảnh này đòi hỏi phải có những cố gắng mới để đưa Phúc Âm thấm 

nhập vào tất cả các lãnh vực đang biến hóa của cuộc sống để biến chúng 

thành một nền văn hóa kitô, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm. Bằng không thì 

một ngày rất gần, chúng ta sẽ chứng kiến một xã hội hoàn toàn xa lạ với 

Phúc Âm.” 

Vì thế, Đức cha Giuse viết tiếp : “Cần dấn thân rao giảng Phúc Âm, 

nhưng không được lặp lại máy móc những gì đã làm trước đây, mà phải có 

nhiều sáng kiến mới cho phù hợp với những biến đổi của thời đại, nhất là 

phải làm thế nào cho Phúc Âm chiếu sáng đời sống cụ thể của người đương 

thời.” 
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NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC THỨ THA  

“Người này khi trở xuống về nhà thì đã được nên công chính rồi; còn 

người kia thì không.” (Lc 18-14) 

Suy niệm: Tại sao người thu thuế được coi là công chính, được ơn cứu độ, 

còn người Pha-ri-sêu lại không? Trước hết, ta phải công nhận ông này đạo 

đức đúng như lời ông nói: ăn chay tuần hai lần, đóng thuế Đền thờ đến mười 

phần trăm lợi tức, một con số lớn lắm! Thế nhưng, việc ông tự cho mình là 

công chính và khinh miệt người anh em thu thuế đang ở trong Đền thờ, lại là 

hành vi kiêu ngạo, lỗi đức bác ái. Ông đến với Chúa, nhưng ông không cần 

Ngài, mà chỉ để khoe khoang công trạng của mình. Ông không cần Chúa, 

làm sao có thể được ơn cứu độ? Trái lại, người thu thuế ý thức mình là kẻ 

tội lỗi, biết đấm ngực ăn năn, xác tín mình cần đến Chúa, ơn tha thứ của 

Ngài. Thái độ khiêm hạ của anh đẹp lòng Chúa, Đấng “nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường” (Lc 1,52). Lòng khiêm tốn là phương cách hữu hiệu để mở 

kho tàng tha thứ của Chúa, ơn cứu độ của Ngài. 

Mời Bạn: Bạn cần Chúa trong cuộc đời, cần lòng tha thứ của Chúa, cần 

được Ngài cứu chuộc, được ơn công chính hóa. Dẫu vậy, đừng lạm dụng 

lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót ấy bao giờ cũng đi kèm điều 

kiện là con người phải nhận ra tại sao mình được tha thứ. 

Sống Lời Chúa: Không ai công chính bằng Thiên Chúa. Tập sống công 

chính chính là tập sống tha thứ cho anh chị em mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con ý thức mình cần đến ơn tha 

thứ, sự cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho con biết Chúa và cho con biết con. 

Biết Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, và biết con mọn hèn yếu đuối. Nhờ 

thế, con sẽ sống khiêm nhường hơn. Amen. 

 
  

  

   

 

 Đề nghị tuyên phong thánh Gioan Phaolô II làm tiến sĩ Hội Thánh 

Hội đồng Giám mục Ba Lan xin Đức Thánh Cha Phanxicô chọn thánh Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng của châu Âu và tuyên phong ngài làm 

tiến sĩ Hội thánh. 



Ngày 22/10, lễ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đức tổng giám mục 

Stanislaw Gadecki của Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã 

gửi thỉnh cầu này lên Đức Thánh Cha. 

Đức cha Gadecki nói với hãng tin Zenit: “Triều đại Giáo hoàng của vị Giáo 

hoàng từ Ba Lan có nhiều quyết định đột phá và những sự kiện quan trọng 

đã thay đổi cái nhìn về chức vị Giáo hoàng và ảnh hưởng đến tiến trình của 

lịch sử châu Âu và thế giới.” Theo Đức cha, thánh Gioan Phaolô II là gương 

mẫu của sự thánh thiện và lãnh đạo, giống như các vị bổn mạng khác của 

châu Âu, như hai thánh Cirillo và Metodio. Ngài giữ vai trò quan trọng 

trong việc thống nhất châu Âu. 

Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên tổng giám mục Krakow và cũng là 

thư ký riêng của thánh Gioan Phaolô II, ủng hộ đề nghị này và nhận định: 

“Di sản của Giáo hoàng Wojtyla là một tổng hợp phong phú, linh hoạt và 

sáng tạo nhiều con đường suy tư của con người. Không nghi ngờ rằng nó 

vẫn còn, và trong một thời gian dài sẽ vẫn là một dự án đổi mới văn hóa 

quan trọng và toàn diện trên phạm vi toàn cầu”. 

Đức Hồng y miêu tả thánh Gioan Phaolô vừa hiện đại vừa cổ điển. Qua sự 

cân bằng truyền thống này, thánh nhân mang đến cho cuộc sống của Giáo 

hội một luồng khí thở trong lành, và qua nó, đến với những không gian rộng 

lớn hơn của văn hóa, chính trị và khoa học, được hiểu cách rộng rãi. Và theo 

nghĩa này, “thánh Giáo hoàng trở thành một thầy dạy thực sự và Tiến sĩ của 

Giáo hội và một người gìn giữ các giá trị của châu Âu, là nền tảng không 

thể xóa nhòa của nền văn minh hiện đại. 

 Thủ tướng Abiy của nước Ethiopia giành được giải Hòa bình Nobel 

Vị Thủ tướng rất linh hoạt của Ethiopia, Tiến sĩ Abiy Ahmed, đã được trao 

giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2019. Qua giải thưởng này những nỗ lực 

của ông nhằm chấm dứt sự thù hận giữa đất nước ông với Eritrea cũng như 

những cải cách tích cực khác mà ông đã đề ra đã được nhìn nhận. 

Thủ tướng Abiy, một nhà lãnh đạo trẻ nhất của Châu Phi, mới 43 tuổi, đã đề 

ra nhiều thay đổi tích cực đến độ đất nước này cho là họ đang phải cố gắng 

lắm mới bắt kịp được những viễn kiến của ông. 

Theo Tổ chức Giải Hòa bình Nobel thì dù đất nước Ethiopia còn nhiều việc 

phải làm, nhưng Thủ tướng Abiy Ahmed đã có công khởi xướng những cải 

cách quan trọng mang lại cho dân chúng nhiều hy vọng về một cuộc sống 

tươi đẹp và một tương lai sáng lạn. Ông đã dành 100 ngày đầu tiên trong 

chức Thủ tướng của mình để cứu nguy cho đất nước, ân xá hàng ngàn tù 

nhân chính trị, chấm dứt nạn kiểm duyệt báo chí, hợp pháp hóa các nhóm 

đối lập ngoài vòng kiêm tỏa của luật pháp, bãi nhiệm chức vụ của các tướng 

lãnh quân sự và dân sự tham nhũng, và bảo vệ và làm thăng tiến đáng kể vai 

trò nữ giới trong đời sống chính trị và cộng đồng của người Ethiopia. Ông 



cũng cam kết dân chủ hóa chính quyền qua việc tổ chức các cuộc bầu cử tự 

do và công bằng. 

Vào tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có dịp tiếp kiến 

Thủ tướng Chính phủ Ethiopia. Đức Thánh Cha nói với các nhà ngoại giao 

rằng trong suốt năm qua, đã có dấu hiệu chung sống hòa bình được bảo đảm 

qua những thỏa thuận lịch sử giữa Ethiopia và Eritrea, nhằm chấm dứt hai 

mươi năm xung đột và khôi phục được mối giao hảo ngoại giao giữa hai 

nước. 

 

 
    

 

 Giờ lễ ngày 1.11 (lễ các thánh) và ngày 2.11 (lễ các đẳng). 

Trong 2 ngày: ngày 1.11 (lễ các thánh) và 2.11 (lễ các đẳng), mỗi ngày Giáo 

xứ đều có 3 thánh lễ: 

Lễ sáng: 5g00                Lễ Chiều: 17g30                        Lễ tối: 19g30 

Xin cộng đoàn thu xếp công việc để tham dự thánh lễ trong những ngày này. 

 Về việc lãnh ơn toàn xá trong tháng 11. 

1. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày lễ các đẳng, ai viếng nhà 

thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính, thì hưởng một 

ơn đại xá (với điều kiện phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày chỉ được 

hưởng một lần mà thôi. 

2. Từ ngày 1-8/11, ai viếng nghĩa địa hay có cầu nguyện thầm cho các linh 

hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá (với những điều kiện đi kèm) nhưng 

phải nhường lại cho các linh hồn, mỗi ngày chỉ hưởng một lần mà thôi.  

3. Các ngày khác trong năm, khi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh 

hồn thì được hưởng một ơn tiểu xá.   

 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Lan: 5.000.000đ. 


