
 

 

                                                                ễ ă ưở

Kinh Mân Côi : Qua Mẹ để tới Chúa Kitô. Đó là câu chúng ta thường 

nghe. Thật vậy, hình thức lời kinh trực tiếp dâng lên Đức Mẹ, nhưng nội 

dung chiêm niệm lại là mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu trải ra theo mười 

lăm ngắm truyền thống Vui Thương Mừng và năm mầu nhiệm sự Sáng do 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề nghị. Vì thế Đức Phaolô VI trong Tông 

huấn Marialis Cultus đã gọi Kinh Mân Côi là “cuốn Phúc Âm rút gọn”, rất 

gọn không còn cách nào gọn hơn được nữa. Từ việc Chúa Giêsu sinh ra 

trong Máng cỏ đến việc Người biến hình trên Núi Tabor, rồi qua việc Người 

như bị Chúa Cha ruồng bỏ, để hiện hình sáng tỏ trong mùa Phục Sinh. 

Tất nhiên người ta có thể đến với Chúa Giêsu bằng nhiều cách khác nhau 

như đọc Phúc Âm, rước Thánh Thể, thương giúp người…, nhưng đến với 

Chúa Giêsu bằng cung cách của Kinh Mân Côi thì quả là độc đáo; không 

phải là bí tích nhưng hiệu quả dọn đường cho bí tích; không phải là Phụng 

Vụ nhưng tâm tình rất cận kề Phụng Vụ; và nhất là được cùng với Đức Mẹ 

trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là 

“lưu giữ và suy niệm trong lòng”, tức là “khẩu tụng” đều đều lời kinh Đức 

Mẹ và “tâm suy” dài dài cuộc đời Đấng Cứu Thế. 

“Ad Jesum per Mariam” chính là đây, bằng phương thức tụng niệm tức là 

vừa đọc vừa suy niệm của Kinh Mân Côi. Đó là kết cấu tinh thần. Ngay 

trong kết cấu vật thể của tràng hạt Mân Côi, người ta cũng thấy rõ dụng ý 

này: năm mươi Kinh Kính Mừng kết thành tràng hạt, nhưng cả tràng hạt chỉ 

được kết thúc bằng tượng Chúa Giêsu chịu chết treo trên Thánh Giá. Thật 

diệu kỳ được Đức Mẹ dẫn tới Chúa Giêsu. (Trích bài viết của Đức Cha 

Giuse Vũ duy Thống) 
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ĐẤNG BA LẦN PHÚC  

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc…, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người 

nữ…” (Kinh Kính Mừng) 

Suy niệm: Trong chuỗi Mân Côi, kinh Kính Mừng là kinh được lặp đi lặp 

lại nhiều hơn cả. Kinh này có hai phần. Phần một suy niệm về ân phúc nhờ 

đó Mẹ được ca tụng; phần hai là lời khẩn nguyện của mỗi tâm hồn. Ở phần 

một, tiếng phúc được nhắc đến ba lần. "Phúc", vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. 

"Phúc", vì Mẹ được chọn giữa các người nữ. "Phúc", vì Đức Giê-su ở trong 

lòng Mẹ. Nếu suốt chuỗi dài của lịch sử dân tộc mình, người Do Thái đã 

thấy hạnh phúc và bình an khi có Hòm Bia Thiên Chúa ở giữa họ, dù Hòm 

Bia chỉ là dấu chỉ, là sự thông báo có Đấng ban muôn ân phúc cho họ, thì 

nay, Đấng ấy đến trong lịch sử nhân loại, hiện diện trong lòng Mẹ. Mẹ là 

kho tàng ân phúc, bởi Đức Giê-su trong lòng Mẹ là nguồn mạch mọi ân 

phúc. Do đó, khi xướng kinh Kính Mừng, tín hữu vừa ca tụng tình yêu 

Chúa, vừa chúc mừng Mẹ, vừa nhận ra mình đang hạnh phúc như Mẹ: Chúa 

đang ở trong mình. 

Mời Bạn: Mỗi khi hiện ra, Mẹ luôn kêu gọi siêng năng lần hạt Mân Côi, và 

Thánh giáo hoàng Phao-lô VI đã nói: Sau giờ kinh phụng vụ, chuỗi Mân 

Côi là cao điểm của kinh nguyện gia đình. Vậy bạn còn trung thành lần 

chuỗi Mân Côi không? 

Sống Lời Chúa: Bạn dâng một chuỗi cầu nguyện cho một người hay một 

gia đình đang xa Chúa. Xin cho họ được phúc có Thiên Chúa ở cùng. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ, Mẹ được hạnh phúc vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ và Mẹ 

sống tận hiến đáp lại tình Chúa yêu. Xin cho con đừng quên lãng hạnh phúc 

này, nhất là khi rước Thánh Thể con Mẹ. Xin cho con biết tận hiến như Mẹ. 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa. 

Với Tông thư dưới dạng Tự sắc “Aperuit illis”- “Người mở trí cho các ông” 

ĐTC thiết lập: "Chúa nhật thứ ba mùa thường niên dành cho việc cử hành, 

suy niệm và phổ biến Lời Chúa". Văn kiện được công bố thứ hai ngày 30 

tháng 9, phụng vụ kính nhớ Thánh Giêrônimô, cũng là ngày kỷ niệm 1600 

năm ngày mất của dịch giả Kinh thánh nổi tiếng, người đầu tiên dịch bộ 



Cựu ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh. Chính Thánh nhân là người đã 

nói: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa kitô". 

Với tự sắc Aperuit illis, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng để 

Lời Chúa trở nên nhàm chán, nhưng sẵn sàng để Lời Chúa biến đổi chúng ta 

trong cách sống về đức ái, sẻ chia và liên đới. 

 Thiếu niềm vui Tin mừng, người ta không thể truyền giáo. 

Ngày 30.9 ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ đại diện nhiều Hội Dòng truyền giáo có 

nguồn gốc từ Ý và kêu gọi họ hãy tung cánh ra đi và vui mừng loan báo Tin 

Mừng Chúa Giêsu. Vào một thời điểm mà mọi người như muốn giẫm chân 

tại chỗ. ĐTC mời gọi các Bề trên hãy trở về nguồn, khởi đi từ những nhiệt 

thành truyền giáo của các đấng sáng lập. Hãy ra đi vì "An phận trong nhà 

cao cửa đẹp thì không thể có Giáo hội ở đó!”. Chúng ta cần phải tái khám 

phá sự huyền nhiệm sứ mạng cao cả và đầy hấp lực này, khao khát được 

hiệp thông với Chúa Kitô qua những dấn thân và nhân chứng, mà các Đấng 

sáng lập đã kinh qua, khiến các ngài hoàn toàn dâng hiến. Sự huyền nhiệm 

thánh thiêng này đã ban cho các ngài sức mạnh phi thường để tận hiến... 

ĐTC chia sẻ chính ngài luôn bị thôi thúc trước lời mời gọi truyền giáo, ra đi 

đến với các dân tộc ngoại biên mà không có bất kỳ một ý nghĩ chiếm hữu 

nào ngoại trừ một tấm lòng rộng mở trao ban và yêu thương truyền giáo… 

Đức Thánh Cha cám ơn các Hội Dòng đã quảng đại cống hiến nhiều ơn gọi 

cho công cuộc truyền giáo mà theo Ngài, Giáo hội luôn gắn liền với sứ 

mệnh đó, vì sứ mệnh ấy bắt nguồn từ bí tích rửa tội, và gắn bó với các đặc 

sủng phong phú mà Chúa đã kêu gọi họ. 

Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng sứ vụ truyền giáo không phải là con 

đường một chiều chuyển tải nền văn minh văn hóa của người Kitô hữu từ 

châu Âu đến cho các phần đất khác của thế giới mà phải là một sự trao đổi 

hai chiều. Những phần đất xưa kia đã từng đón nhận Tin mừng từ các nhà 

truyền giáo, thì nay họ đào tạo được nhiều linh mục và tu sĩ cho Giáo hội. 

Đây là một thành quả từ các nhà truyền giáo thánh thiện, đã hy sinh để gieo 

trồng cho các vùng đất đó sinh nhiều hoa trái. Đó cũng là thành quả sự hiệp 

thông và trưởng thành của các Giáo hội và là thành quả của niềm tin yêu 

vào Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn và làm trổ sinh nhiều hoa trái… 

 ĐTC mời gọi các ca đoàn giúp dân Chúa tham dự phụng vụ tích cực 

Hôm 28.09, tại đại thính đường Phaolô VI; ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 3000 

thành viên của Hiệp hội thánh Xêxilia của Ý. Hiệp hội này được thành lập 

cách đây 140 năm và được các ĐGH yêu mến và đánh giá cao. 

Trong bài nói chuyện, trước hết ĐTC nhắc lại những đặc tính căn bản của 

thánh nhạc được thánh Giáo hoàng Phaolô VI đề ra đó là thánh thiện, bởi vì 

phụng vụ thánh thiện; nghệ thuật cao quý, bởi vì chúng ta phải dâng cho 

Chúa điều cao quý nhất; và hoàn vũ, để tất cả có thể hiểu và cử hành phụng 



vụ. Thánh nhạc phải có ý nghĩa của Giáo hội, đó là điều phân biệt thánh 

nhạc với các loại nhạc khác. Do đó, ĐTC khuyến khích các thành viên của 

Hiệp hội tiếp tục sứ mạng của họ. Nhiệm vụ của ca đoàn là hướng dẫn cộng 

đoàn, do đó họ cần giúp Dân Chúa hát, với sự tham dự ý thức và sống động 

vào phụng vụ. 

Các lĩnh vực tông đồ của Hiệp hội bao gồm sáng tác các bản nhạc mới, 

thăng tiến việc hát thánh ca trong các chủng viện, dòng tu, trợ giúp các ca 

đoàn giáo xứ, các nhạc công, các trường thánh nhạc, giới trẻ. ĐTC nhấn 

mạnh rằng sự cống hiến của họ cho phụng vụ và âm nhạc cũng là cách 

truyền giáo ở mọi mức độ, từ trẻ em cho đến người lớn. 

Một nhiệm vụ khác cũng được ĐTC đề cập đến, đó là hợp nhất lịch sử Kitô 

giáo: trong phụng vụ, các thể loại nhạc khác nhau như bình ca, dân ca, nhạc 

hiện đại, được sử dụng. Và vào lúc đó, dường như mọi thế hệ quá khứ và 

hiện tại đều ca tụng Chúa, mỗi thế hệ với cảm thức riêng. Hơn nữa, thánh 

nhạc cũng như âm nhạc nói chung, xây dựng những cây cầu, đến gần với 

con người, cả những người ở xa nhất; nó không biết đến những rào cản giữa 

các quốc gia, chủng tộc, màu da nhưng bao gồm tất cả trong một thứ ngôn 

ngữ cao nhất và luôn có thể hòa hợp những con người và những nhóm rất 

khác nhau.  

 
    

 Chầu Thánh Thể hàng tuần trong tháng 10. 

Giáo phận Sàigòn đang xúc tiến hồ sơ để xin phong thánh cho Ðức Cha Jean 

Cassaigne, vị tông đồ của người cùi. Ngài từng làm Giám Quản Tông Tòa của 

Giáo Phận Sàigòn (1941-1955). Nhân dịp tháng 10, tháng Mân côi, tháng 

ngoại thường cầu nguyện cho việc truyền giáo, Giáo xứ sẽ cử hành chầu 

Thánh Thể vào lúc 19g30 thứ năm hàng tuần để cầu nguyện cho việc truyền 

giáo, đặc biệt cầu nguyện cho tiến trình  xin phong thánh cho Ðức Cha Jean 

Cassaigne được thuận lợi. Xin cộng đoàn cùng tham dự.  

 Không có thánh lễ trưa kính Đức Mẹ ngày 13.10 

Vì 13.10.2019 trùng với ngày Chúa nhật nên Giáo xứ sẽ không tổ chức thánh 

lễ lúc 12g00 trưa kính Đức Mẹ như mọi khi.  

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ:Nhật Vy: 500.000đ. Cơm 

Minh Đức: 2.000.000đ. Maria Thu Vân: 1.000.000đ. 

 

 


