
 

 

                                                                ễ ă ưở

háng 10/2019, nhân dịp kỷ niệm bách chu niên (100 năm) Tông Thư 

Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV ban hành ngày 

30/11/1919 về sứ mạng truyền bá Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô 

quyết định chọn tháng 10 năm 2019 làm Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường 

để làm sống lại tinh thần truyền giáo. 

Bên cạnh việc cầu nguyện, học hỏi về sứ mạng truyền giáo, Bộ Loan Báo 

Tin Mừng cho các Dân Tộc còn giới thiệu cho chúng ta những gương mặt 

các nhà truyền giáo nổi bật, trong đó có Đức Cha Jean Cassaigne, thuộc Hội 

Thừa Sai Paris (MEP). Ngài làm Giám mục Sài Gòn từ năm 1941 đến năm 

1955. 

Là linh mục thừa sai, Cha Cassaigne đến Việt Nam năm 1927 và phục vụ 

tại Di Linh, Lâm Đồng. Cũng chính ngài thành lập trại phong Di Linh tại 

đây. Đang khi phục vụ tại trại phong, năm 1941, Cha Cassaigne được bổ 

nhiệm làm Giám mục Đại diện Tông Toà giáo phận Sài Gòn. Sau năm 1955, 

ngài xin từ nhiệm Giám mục Sài Gòn để trở về sống với đoàn con cái của 

ngài tại trại phong Di Linh. 

Vừa qua Đức Giám Quản có cho phát hành tập sách để hưởng ứng lời 

kêu gọi của Giáo hội, trong đó có tiểu sử của Đức Cha Jean Cassaigne 

(1895-1973) và bốn mẫu Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công cuộc truyền 

giáo. Kết thúc lời giới thiệu Đức Giám Quản viết : “Ước mong tập sách bé 

nhỏ này giúp các thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận chúng ta sống 

tinh thần truyền giáo theo gương Đức Cha Jean Cassaigne.” Hưởng ứng lời 

kêu gọi của GH cũng như của ĐGQ, họ đạo Chợ Đũi sẽ có một vài hoạt 

động cụ thể như tổ chức giờ chầu và học tập về gương của vị truyền giáo là 

Đức Cha Jean Cassaigne. 
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NIỀM TIN LÀ GIẢI PHÁP 

“Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống 

lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16,31 ) 

Suy niệm: Phân hóa giàu - nghèo vẫn luôn là vấn nạn lớn của xã hội, khó có 

thể giải quyết tận căn. Đã có bao vĩ nhân, nhà cách mạng với những quan 

điểm, triết thuyết mới mẻ mong thu hẹp khoảng cách ấy, nhưng rốt cuộc 

„miêu lại hoàn mèo.‟ Trong dụ ngôn La-da-rô và người phú hộ, Đức Giê-su 

đã soi sáng cho vấn đề xã hội muôn thuở này. Với các tín hữu, niềm tin vào 

sự sống đời sau giúp ta quảng đại chia sẻ, vui vẻ cho đi, thu hẹp khoảng 

cách bất bình đẳng giữa người với người. Chỉ vì không đặt niềm tin vào 

Thiên Chúa, con người đã để cho lòng tham của cải thế gian chiếm mất lòng 

họ, “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình,” (c.19) đến độ 

không còn thấy ai khác ngoài bản thân. Niềm tin chính là đôi mắt thần giúp 

ta nhìn thấy tha nhân đang đau khổ, là chìa khóa hóa giải mọi khoảng cách 

giữa người với người. 

Mời Bạn: “Chơi đi kẻo để xuân tàn, cái già xồng xộc nó liền theo sau,” câu 

ca dao bình dân phản ảnh quan niệm của con người mọi thời, người ta dễ cho 

phép mình hưởng thụ tối đa bất chấp sự khốn cùng của người khác. Lương 

tâm Ki-tô hữu chúng ta nghĩ gì về tình trạng này? 

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn thấy khuôn mặt Chúa Ki-tô nơi những người 

nghèo khổ, để luôn kính trọng, quí mến và sẵn sàng làm những gì có thể hầu 

giúp họ vượt khó. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con được  no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn 

có người đói lả. Con uống nước mà họng vẫn khô ran, vì bên con còn có 

người đang khát…” Xin Chúa giúp con khỏa lấp mọi nỗi khốn cùng nơi anh 

chị em con. Amen. (theo Myrtle Householder). 

 
  

  

   

 Lòng đạo thờ ơ biến cuộc sống chúng ta thành một bãi tha ma 

Trong Thánh Lễ thứ năm 26.9, ĐTC đã dựa vào bài đọc 1 trích từ sách Khác 

Gai để nói về cách Chúa thúc giục dân Ngài suy tư về hành vi và thay đổi 

cuộc sống để tái thiết lại Ngôi Nhà của Thiên Chúa là tâm hồn chúng ta.  

ĐTC giải thích rằng Tiên tri Khác Gai đang cố gắng lay động trái tim những 

người lười biếng đã cam chịu một cuộc sống thất bại. Đền thờ là tâm hồn họ 



đã bị kẻ thù phá hủy, tất cả đều bị hủy hoại, nhưng những người đó đã để 

năm tháng dần trôi qua mà không có bất kỳ hành động nào để tái thiết. 

Chúa đã sai vị tiên tri đến để tái thiết lại Đền thờ, nhưng trái tim của mọi 

người xem ra đã chán chường, cay đắng và không muốn mạo hiểm, cũng 

chẳng muốn làm việc. Những người đó không muốn tự đứng dậy để bắt đầu 

lại. Họ sẽ không để Chúa giúp họ làm điều đó, và lý do mà họ thường nêu ra 

là thời gian chưa đến. Điều này là thảm kịch của rất nhiều Kitô hữu thờ ơ. 

Họ là những người nói rằng: “Vâng Lạy Chúa, không sao đâu ... cứ từ từ, 

Chúa ơi, hãy để như thế đã... Con sẽ làm điều đó vào ngày mai!” 

Niềm tin nguội lạnh khiến nhiều người đưa ra những lời bào chữa cho thái 

độ thiếu xác quyết và thúc đẩy xu hướng trì hoãn. Kết quả là họ lãng phí 

cuộc sống và chung cuộc là những mảnh đời tơi tả vì họ không làm gì khác 

ngoài việc cố nuôi dưỡng một cảm thức an bình và sự bình tĩnh trong chính 

tâm hồn mình. Nhưng điều đó, theo Đức Thánh Cha, chỉ là sự yên bình của 

nghĩa trang. Ngài cảnh báo các tín hữu rằng khi chúng ta trở nên “nguội 

lạnh về mặt tâm linh” chúng ta trở thành một Kitô hữu nửa vời, không có 

bản chất. Ngược lại, Chúa muốn chúng ta hoán cải, và hoán cải ngay hôm 

nay. Ngài mô tả sự nguội lạnh tâm linh như một thứ gì đó biến cuộc sống 

của chúng ta thành một nghĩa trang: một nơi không có sự sống. 

 Cần trở thành những dấu chỉ sống động của cuộc gặp gỡ của chúng 

ta với Chúa Giêsu 

Ngày 22.9.2019, Trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên cuộc họp Quốc 

Tế các Trung Tâm Học Thuật và Trường Học Phúc Âm Hoá có chủ đề: “Có 

thể gặp gỡ Thiên Chúa? Những nẻo đường của công cuộc Tân Phúc Âm 

Hoá”, ĐTC đã nói về cách để thắp lên lòng khao khát Thiên Chúa trong thời 

đại chúng ta bất chấp những dấu chỉ làm lu mờ Thiên Chúa. ĐTC nói: nhiều 

người đã mong muốn Thiên Chúa ở trong lòng, nhưng lại không có khả 

năng nhận ra sự gần gũi của Ngài, như đã xảy ra với các môn đệ Emmaus. 

Do đó, thách đố là về việc làm cho trái tim “bừng cháy”. Đối với nhiều 

người, Giáo Hội là một ký ức lạnh lùng về quá khứ,  Giáo Hội không hiểu 

họ và những nhu cầu của họ. Một số người coi Giáo Hội quá quyền thế khi 

đối diện với những tình trạng nghèo lớn lao của thế giới. 

Nhưng điều mà người ta thật sự lo lắng đó là về một Giáo Hội thế tục vốn 

chạy theo tiêu chí, sự thành công của thế gian mà lãng quên rằng Giáo Hội 

tồn tại không phải để loan báo chính mình mà là Chúa Giêsu.  

Có nhiều người mà Chúa Cha muốn họ cảm thấy như ở nhà – các anh chị 

em của chúng ta là những người đang bị mắc kẹt trong sự quay cuồng của 

công nghệ, đang nỗ lực tìm kiếm một công việc ổn định hay bị làm cho tê 

liệt bởi sự giàu có bề ngoài vốn làm cho họ không dám việc thực hiện những 

chọn lựa can đảm. Có nhiều người ở cạnh chúng ta đang sống trong tình 



trạng nô lệ quay cuồng mà quên đi hương vị cuộc sống: vẻ đẹp của một gia 

đình lớn và đại lượng vốn mở rộng tâm hồn; sự sáng rực của những đôi mắt 

trẻ thơ, niềm vui của những điều đơn giản; sự thanh bình mở lối cho việc 

cầu nguyện. 

ĐTC nói rằng tất cả những điều con người khao khát tìm kiếm chỉ gặp thấy 

nơi Chúa Giêsu và các Kitô hữu có sứ mạng làm cho họ biết đến tình yêu 

của Người, không quá nhiều bởi việc giảng dạy, không bao giờ qua việc xét 

đoán, nhưng bằng việc trở nên những đồng bạn của họ trên hành trình. 

Thông truyền Thiên Chúa thì không phải là nói về Thiên Chúa và chứng 

minh sự hiện hữu của Ngài nhưng là làm chứng cho niềm vui của việc biết 

Ngài, giúp sống vẻ đẹp của việc gặp gỡ Ngài. Do đó, các Kitô Hữu cần phải 

tiếp cận những người đang cần giúp đỡ, xây dựng những chiếc cầu, phục vụ 

những người đau khổ, xức dầu bằng sự nhẫn nại, an ủi những người nản 

lòng và chúc phúc cho những người hại chúng ta. Bằng cách này, chúng ta 

trở thành những dấu chỉ sống động cho Tình Yêu mà chúng ta loan báo. 

 

 
    

 Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu 

17g30 thứ bảy 5.10.2019, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục 

Giáo Phận Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ về thăm họ đạo chúng ta và ngài sẽ ban Bí 

Tích Thêm Sức cũng như cho một số em thiếu nhi được Rước Lễ lần đầu. Xin 

cộng đoàn đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các em sắp lãnh Bí tích.  

 Chầu Thánh Thể hàng tuần trong tháng 10. 

Giáo phận Sàigòn đang xúc tiến hồ sơ để xin phong thánh cho Ðức Cha Jean 

Cassaigne, vị tông đồ của người cùi. Ngài từng làm Giám Quản Tông Tòa của 

Giáo Phận Sàigòn (1941-1955). Nhân dịp tháng 10, tháng Mân côi, tháng 

truyền giáo, Giáo xứ sẽ cử hành chầu Thánh Thể vào lúc 19g30 thứ năm hàng 

tuần để cầu nguyện cho việc truyền giáo, đặc biệt cầu nguyện cho tiến trình  

xin phong thánh cho Ðức Cha Jean Cassaigne được thuận lợi. Xin cộng đoàn 

cùng tham dự.  

  

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Nam Thành: 3.000.000đ. 

Tuyền Darling: 2.000.000đ. 

 

 

 


