
 

 

                                                                ễ ă ưở

ừa rồi tôi nhận được một email mà nội dung có thể làm cho chúng ta 

phải suy nghĩ lại về cách Chúa thể hiện Lòng Chúa Thương Xót. Bức 

thư viết : “Nhiều, nhiều lắm những người đang sống dở chết dở tìm đến 

ngài đưa tiền xin lời cầu nguyện. Mà xưa nay ở đâu có hơi hám đồng tiền thì 

ở đó mất đi sự linh thiêng huyền nhiệm. Lắng nghe hết sự nhàu nát trong 

tâm hồn người anh em qua chiếc Radio con hình dung được sự vất vưởng 

của đám đông đang tụ tập dưới chân ngài. Con cảm thông cho chi phí quá 

tốn kém mà họ phải bỏ ra trong hoàn cảnh khó khăn. Con xót xa cho những 

tấm thân bệnh tật trở ngại về thể lý phải lặn lội tìm ngài. Họ không thể làm 

khác vì quá bán là «Có bệnh nên phải vái tứ phương». 

Chẳng lẽ những người hạn chế về kinh tế và thể lý không đến được chỗ 

ngài thì không nhận được lòng thương xót của Chúa sao ? Chẳng phải hầu 

hết phép lạ Chúa thực hiện đều dành cho người tội lỗi, nghèo khó, bệnh tật 

và trong mọi hoàn cảnh Người cũng tự tìm đến với họ ? 

Người tự rẽ lối đến bên anh mù thành Giêricô. Ngước mắt lên cây tìm 

kiếm Giakêu. Bất chấp người Do thái ném đá Người tìm về cái làng người 

nghèo để cứu Lazarô sống lại. Bất chấp dư luận dèm pha Người vẫn đến bên 

cô gái điếm để dạy bà biết cách mua nước Trời bằng những đồng bạc lẽ rơi 

vãi. Cảm thông với nỗi đau của bà góa thành Naim nên dù bà không biết 

đường xin Người vẫn trao con lại cho bà. Cả một chân trời của lòng thương 

xót Chúa trong ơn gọi Mathêu. Thánh sử nói : Miserando atque eligendo 

(Chúa thương xót và chọn ông). Và cũng chính vì yêu mà Thiên Chúa tự tạo 

nên con người. Đến khi thấy họ chìm ngập trong tội lỗi Thiên Chúa cũng tự 

quyết định chết thay cho họ.” Email đặt câu hỏi khá nhức nhối : Phải chăng 

ai nghèo, không có khả năng đi đến Giáo Điểm Tin Mừng thì Chúa không 

thương xót ? 
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LẠY CHA CHÚNG CON  

“Khi cầu nguyệnanh em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời...” (Lc 

11,2) 

Suy niệm: Ta có thể trình bày kinh Lạy Cha qua hai từ ngữ có chữtrọng: 

thứ nhất là cao trọng và thứ hai là quan trọng. Kinh Lạy Chacao trọng vì là 

lời kinh duy nhất Đức Giê-su dạy ta. Đó là lời kinh Ngài thường đọc, tóm 

gọn những gì Ngài đã sống, đã dạy; vì thế, ngày hôm nay phải là lời kinh 

nằm trên môi miệng các môn đệ của Ngài là chúng ta. Thứ đến, kinh Lạy 

Cha quan trọng vì chứa đựng những ý hướng cần thiết cho kinh nguyện của 

ta, là nền tảng và là trái tim của mọi lời cầu nguyện với Thiên Chúa. Kinh 

này gồm có hai phần: phần thứ nhất ta hướng về chính Thiên Chúa là Cha 

của ta; phần hai ta hướng về những nhu cầu tại thế của mình. Trong phần 

một, ta cầu xin cho Danh Chúa được vinh hiển, Nước Cha hiển trị trong xã 

hội con người. Tiếp đến, ta cũng cầu xin cho có đủ điều kiện vật chất để 

sinh sống, chia sẻ; được tha thứ tội lỗi và không sa chước cám dỗ của Ác 

Thần. 

Mời bạn: Trong tình con thảo, ta có thể thưa với Cha mọi nhu cầu, gởi nơi 

Cha mọi sự tín thác, “vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì 

sẽ mở cho.” Người sẽ ban những gì cần thiết cho nhu cầu thật sự của bạn, 

những hồng ân tốt lành cho những ai kêu cầu sự trợ giúp của Người. Thiên 

Chúa không mệt mỏi tha thứ cho bạn. Bạn đã bao giờ mệt mỏi khi kêu cầu 

Cha của mình chưa? 

Sống Lời Chúa: Từ nay tôi sẽ cầu nguyện theo khuôn mẫu kinh Lạy Cha. 

Trước hết, tôi hướng về Danh Chúa, Nước Chúa, ý Chúa, rồi mới đến các 

nhu cầu của mình thuận theo thánh ý Chúa. 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha với tâm tình con thảo. 
  

  

   

 Tri ân đạo trưởng Hồi Giáo vì đã cứu mạng 262 người Công Giáo. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã trao tặng Giải thưởng Tự do Tôn 

giáo Quốc tế lần đầu tiên của Hoa Kỳ cho một Imam Hồi Giáo người 

Nigeria. Lúc 15g ngày 23.6.2018, Imam Abubakar Abdullahi, đã liều mạng 

sống mở cửa đền thờ Hồi Giáo ở làng Barkin Ladi, bang Plateau, và cả nhà 



ở của ông ở gần đó để che chở cho 262 người Công Giáo đang bị bọn khủng 

bố Fulani lùng giết. 

Trước khi lên đường sang Hoa Kỳ nhận giải thưởng, ông đã được Tổng 

thống và phó tổng thống Nigeria tiếp kiến. Tổng thống nói rằng “qua hành 

động này, quốc gia Nigeria đã viết tên mình bằng vàng trên trường quốc tế 

và hành động này sẽ gây được tiếng vang ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào 

có cuộc thảo luận về sự khoan dung tôn giáo, cũng như tình thân ái giữa 

Kitô hữu và người Hồi giáo trong nước và trên thế giới”. 

Vị giáo sĩ Hồi giáo 83 tuổi cho biết thêm như sau: “Lúc xảy ra vụ tấn công, 

đền thờ Hồi Giáo đang được mở, cho nên tôi bảo những người Công Giáo 

hãy chạy vào bên trong lẫn vào các tín hữu Hồi giáo và chạy cả vào nhà tôi 

để trú ẩn. Khi những kẻ tấn công che mặt xông đến, tôi sụp xuống van xin 

họ, khóc lóc và cuối cùng họ đã bỏ đi.” 

Sau các cuộc tấn công, mọi người vẫn ở trong đền thờ Hồi Giáo và chia sẻ 

bữa ăn cùng nhau trước khi được di chuyển đến một trại tị nạn. 

Phát biểu trong lễ trao giải thưởng, Imam Abubakar Abdullahi nói: “Không 

ai có bất cứ lý do nào để đặt vấn đề về sự tồn tại của người khác. Chúng ta 

phải đón nhận sự khác biệt và phấn đấu sống hòa bình với nhau ở mọi nơi 

trên thế giới. Nếu Chúa muốn chúng ta giống hệt nhau, Ngài đã làm như thế, 

nhưng thánh ý Ngài đã muốn đưa chúng ta đến gần nhau và sống chung với 

nhau trong hòa bình. Thông điệp của tôi là chúng ta phải trân trọng nhau. 

Hãy tôn trọng luật lệ, sống xả kỷ và bênh vực cho hòa bình. Chúng ta có 

xung đột vì chúng ta tham lam và tự quy hướng vào chính mình là những 

điều chỉ dẫn đến xung đột và tàn phá.” 

Từ tháng 1.2018, bạo lực đã bùng lên dữ dội tại Nigeria với các cuộc tấn 

công khủng bố của nhóm Hồi Giáo cực đoan Fulani. Từ đó đến nay, ít nhất 

1,300 người đã bị giết. 

 Từ sự thù hận đến khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. 

Cuộc đời của anh đã thay đổi khi Chúa Giê-su trở thành “Người Chủ Lớn” 

của mình. Tim Guénard đã bị mẹ mình bỏ rơi khi mới hai tuổi. Cha của anh, 

một người nghiện rượu, nóng nảy và đánh đập anh. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ 

hơn khi người ta đem anh vào viện mồ côi. Người quản lý viện đã thốt nên 

rằng “Chúng tôi biết làm gì với đứa trẻ như thế này? Cha nào con ấy mà.” 

Tim lớn lên với đầy lòng hận thù và bạo loạn, anh muốn giết cả người cha 

ruột của mình. Anh nói rằng “Hận thù luôn cháy bỏng trong lòng tôi.” Anh 

tìm cách trốn khỏi viện mồ côi và cuối cùng sống lang thang trên đường phố 

Paris. Anh đã gặp được những người tốt dạy cho anh biết đọc, cũng như gặp 

những người xấu dạy anh ăn cắp và lợi dụng anh để kiếm tiền. 

Cuộc đời của Tim dường như là một sự thất bại hoàn toàn cho đến ngày anh 

gặp được những người nhìn anh với trái tim yêu thương. Một vị thẩm phán 



cho anh cơ hội để chuộc tội. Rồi anh gặp những người khuyết tật và đó 

chính là “điểm kích hoạt” thay đổi cuộc đời anh. Một trong những người đó 

là Vianney, người đầu tiên đã thuần hóa bạo lực của anh và giới thiệu anh 

cho Chúa Giê-su. Một linh mục đã chỉ cho anh thấy tình yêu và sự tha thứ 

của Thiên Chúa và cuộc đời anh đã vươn lên như chiếc bong bóng gặp gió. 

Anh đã được tự do khỏi gánh nặng của bạo lực. Anh biết tha thứ cho chính 

mình và học cách để yêu. Anh đã kết hôn với cô Martine và trở thành người 

cha của bốn đứa con. Anh cũng đã tha thứ cho người cha của mình. Anh nói 

rằng “Hôm nay, tôi nói rằng Thiên Chúa đã không phạm một sai lầm nào. 

Tại sao? Bởi vì tôi là một người hạnh phúc.” 

 Các dự án của HĐGM Ý cho các nước đang phát triển 

Ủy ban của Hội đồng Giám mục Ý về sự hỗ trợ bác ái cho các nước thuộc 

Thế giới thứ ba đã duyệt các dự án không chỉ cho các nước Châu Phi cận 

Sahara, mà còn cho cả Nam Mỹ và Châu Á. Các ưu tiên được Giáo hội tại Ý 

quan tâm trước hết là phụ nữ, sức khỏe và giáo dục. 

ở Tanzania, thuộc giáo phận Morongo, một dự án tài trợ xây dựng trang trại 

để giúp tái đào tạo và tái hoà nhập xã hội cho các phụ nữ tại vùng nông thôn 

Kiloka. Tại đảo Haiti, một dự án sinh thái được tài trợ cho công nghiệp tái 

chế nhựa. Mục tiêu là lập ra một công ty chuyển đổi 80% chất thải nhựa 

trong khu vực để sản xuất thành gạch xây dựng, được đảm trách bởi 20 nhân 

viên và 100 cộng tác viên, đáp ứng nhu cầu làm việc và mức lương xứng 

đáng. Tại châu Á, ở Pakistan, Quỹ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở giá rẻ có một 

phòng đơn với các nhà bếp và các phòng vệ sinh chung, cho một trăm gia 

đình vô gia cư với khoảng 800 người, là nạn nhân của nô lệ và lao động trẻ 

em ở Charkwal, Punjab. 

Tổng số tiền của HĐGM Ý hỗ trợ các dự án trong năm nay là 13 triệu euro. 

 

 
    

 Khai giảng lớp giáo lý Youcat. 

Tối thứ ba, 6.8.2019, Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý theo giáo trình 

youcat nhằm giúp cho giáo dân hiểu, nắm vững và áp dụng giáo lý Hội 

Thánh Công Giáo vào thực tiễn đời sống. Lớp học này mỗi tuần một lần vào 

tối thứ ba từ 19g30-20g30. Xin anh chị em đăng ký nơi văn phòng giáo xứ 

vào giờ hành chánh từ thứ hai 29/7 - 05/8. 

  

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ:  


