
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong cuốn “Bước đi trên con đường mới”, Đức Giám mục Bosco Benha 

thuộc Tổng Giáo phận Bombay, Ấn độ, đã kể câu chuyện sau đây trong 

lời giới thiệu cuốn sách : “Khi tôi còn bé, thỉnh thoảng chúng tôi đi nghỉ 

mát ở nhà mẹ tôi tại Goa, Trong một kỳ nghỉ nọ, cha tôi vốn yêu thích thiên 

nhiên và việc trồng trọt, đã trồng một cây hồng xiêm trong vườn. Tôi vẫn 

nhớ sự kiện nầy vì lúc đó tôi vẫn thường tự hỏi khi nào thì hạt giống sẽ mọc 

lên thành cây. Tuy nhiên, vài năm sau khi tôi trở về thăm nhà thì tôi thấy 

cây hồng xiêm đã cao to, cành lá phủ rợp tứ phía với những chùm quả trĩu 

trịt, quả nào cũng ngọt lịm. Những người trong gia đình nói rằng cây hồng 

xiêm nầy thật kỳ diệu, và thật không thể nào tin nỗi nó liên tục cho quả ngọt 

từ đó đến nay. Cha tôi đã ra đi, nhưng công trình của ông vẫn còn đem lại 

hoa quả lớn lao. Đó là điều kỳ diệu của một hạt giống, Bạn gieo trồng, ban 

chăm sóc, và ngay cả khi bạn không có mặt bên nó, nó vẫn lớn lên và sinh 

hoa kết quả trong nhiều năm sau đó.” 

Câu chuyện nầy làm chúng ta nhớ lại dụ ngôn về người gieo giống của Chúa 

Giêsu. Trong cuộc sống người kitô hữu, đôi khi chúng ta cũng cần biết kiên 

nhẫn chờ đợi. Hạt giống Tin mừng của Chúa Giêsu đôi khi cũng cần thời 

gian để lớn lên để sinh bông trái. Khi cây cho kết quả chúng ta biết chắc đó 

là giống tốt, hay xấu. Theo Thánh Phaolo (Gal 5,22-23) thì : “Hoa quả của 

Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, 

trung tín, hiền hòa, tiết độ.” Như thế không phải chỉ nói : “tôi làm theo Chúa 

Thánh Thần” là đủ nhưng những hành động theo sự hướng dẫn của Chúa 

Thánh Thần mới sinh quả ngọt, mới được trân trọng và nhất là mới cần 

được bảo vệ và làm cho phát triển. 

 
 

T 

    Số 375* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật  09/ 06/ 2019 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      09/6/2019 CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG 

  

NHẬN LẤY TINH THẦN ĐỨC KI-TÔ  

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần,… Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa 

các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.”… Nói xong, Người thổi hơi 

trên các ông và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, 

thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 

20,19.22-23) 

Suy niệm: Chúa Giê-su ban Thánh Thần cho các tông đồ ngay trong ngày 

Chúa phục sinh. Như một cuộc sáng tạo mới, Chúa Ki-tô phục sinh ban 

Thánh Thần qua việc “thổi hơi” trên các ông, một hình ảnh nói lên việc 

Chúa truyền “tinh thần” của Ngài cho các tông đồ. Nhờ cùng một “tinh 

thần” với Chúa, các tông đồ trở nên giống Chúa, nên một với Ngài, và nhờ 

đó, các tông đồ được nên một với nhau. Chúa Thánh Thần, “tinh thần” của 

Đức Ki-tô chính là Đấng nối kết, hiệp nhất mọi người trong thân thể mầu 

nhiệm Chúa Ki-tô. Nhờ sống trong Thánh Thần, chúng ta có được cảm thức 

về Hội Thánh. 

Mời Bạn: Bạn đã có cảm thức về Hội Thánh ở giáo xứ bạn đang sống chưa? 

Nghĩa là bạn có cảm thấy “tinh thần” của Đức Ki-tô hoạt động nơi các tín 

hữu là chi thể của Hội Thánh tại giáo xứ của bạn không? Sống theo “tinh 

thần của Đức Ki-tô” là thực hiện sứ mạng của mình theo những đòi hỏi của 

bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. 

Sống Lời Chúa: – cầu nguyện cho Hội Thánh tại giáo xứ luôn được hiệp 

nhất; - cuối mỗi ngày xét mình để kiểm điểm xem mình có sống theo tinh 

thần của Đức Ki-tô không. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu 

Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mọi hành động của con, 

để con có thể góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa. 

Amen. 
  

  

   

 Ơn gọi không phải là chiêu dụ mà đối thoại với Chúa. 

Lúc 12h trưa 6/6, tại hội trường Consistoro của Vatican, ĐTC Phanxicô đã 

gặp khoảng 80 thành viên hội nghị về chăm sóc mục vụ ơn gọi tại Châu Âu. 

Trong phần nói ứng khẩu, ĐTC đề cập đến 4 điểm. Trước tiên, làm việc cho 

ơn gọi không phải là chiêu dụ, nhưng chính sự lớn lên của Giáo hội sẽ thu 



hút. Thứ đến là giúp cho người trẻ có thể đối thoại với Chúa, để họ có thể 

hỏi Chúa: Ngài muốn gì ở con? Thứ ba là thái độ của người đồng hành. Làm 

việc với giới trẻ đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và khả năng lắng nghe. Và cuối 

cùng là ngôn ngữ của người trẻ. Cần đồng hành để giúp người trẻ đọc được 

tâm hồn của họ, chứ không phải đưa ra những lời khuyên hay mà chẳng 

đụng gì đến họ. 

Về bản văn bài huấn dụ, ĐTC trình bày với những người tham dự 3 ý tưởng: 

sự thánh thiện, hiệp thông và ơn gọi. 

Điểm đầu tiên về sự thánh thiện. Người ta luôn nghĩ đến người trẻ, vì “tuổi 

trẻ là thời gian đặc biệt cho những chọn lựa cuộc sống và đáp lại lời mời gọi 

của Chúa”. Nhưng cũng không được quên, ơn gọi là một hành trình kéo dài 

suốt đời. Bởi vì, khi còn trẻ thì ơn gọi liên quan đến việc định hướng đáp lại 

lời mời của Chúa và khi trưởng thành thì liên quan đến những hoa quả và 

phân định điều gì phải làm. Cuộc sống là sinh hoa trái trong đức ái và điều 

này đáp lại lời mời gọi nên thánh mà Chúa dành cho tất cả mọi người, mỗi 

người bằng con đường riêng. Thường ơn gọi được xem là một cuộc phiêu 

lưu cá nhân, của “tôi” chứ không phải của “chúng ta”. Thực ra, “không ai 

được cứu độ một mình, nhưng là nên thánh cùng nhau.” Và “cuộc sống của 

người này gắn kết với cuộc sống của người khác”. Do đó, cần phải quan tâm 

đến việc nên thánh chung này. 

Điểm thứ hai về sự hiệp thông. Từ sự hiệp thông của Giáo hội sẽ sinh ra 

những ơn gọi mới. ĐTC nhắc: “Thông thường trong các cộng đoàn của 

chúng ta, trong các gia đình, trong linh mục đoàn, chúng ta đã suy nghĩ và 

làm việc với tư duy thế tục, điều này chia cắt và chia rẽ chúng ta. Đây cũng 

là một trong những lối văn hóa ngày nay và lịch sử chính trị đau buồn của 

Châu Âu cũng cho thấy điều đó. Chỉ khi thực sự nhận ra rằng cộng đoàn với 

những đặc tính cởi mở, sống động, không loại trừ thì chúng ta mới có viễn 

tượng tương lai. Giới trẻ đang khát điều này. 

Điểm thứ ba về ơn gọi. Tôi biết một số cộng đoàn đã chọn không nói từ „ơn 

gọi‟ trong các chương trình giới trẻ, vì họ sợ những người trẻ sẽ không tham 

gia các hoạt động như thế. Nhưng đây là một chiến thuật thất bại. Loại bỏ từ 

„ơn gọi‟ khỏi từ vựng đức tin là đang lao vào một mối nguy mà, sớm hay 

muộn, người ta sẽ không còn hiểu nhau. Vì thế thay vào đó, chúng ta, những 

người nam nữ, giáo dân, tận hiến, những người khao khát gặp gỡ Thiên 

Chúa và ước mong biến đổi nhân loại, cần có khả năng loan báo bằng cuộc 

sống hạnh phúc đến từ ơn gọi của mình." 

Sau đó, ĐTC đề cập đến ba từ khoá cần quan tâm. Trước hết là “hạnh 

phúc”, cần cho thấy đây là niềm vui vừa sâu xa vừa lâu bền. Kế đến là “tự 

do”, làm sao để người trẻ không thấy ơn gọi là đáng sợ, do nhầm lẫn ơn gọi 

tước đi tự do, ngược lại đây là việc tự do đáp lại tiếng Chúa. Từ khoá thứ ba 



là “cùng nhau”, chẳng ai có thể hoàn tất chọn lựa cuộc sống riêng mình vì 

ơn gọi luôn cho và với người khác. 

Để kết thúc bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến cách riêng những ơn gọi thánh hiến. 

Ngài viết: “Nếu chúng ta khởi đi từ việc tin rằng Thánh Thần vẫn tiếp tục 

khơi dậy ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, thì chúng ta có thể „thả 

lưới một lần nữa‟ nhân danh Chúa, với niềm tin trọn vẹn” (Christus Vivit, 

274). ĐTC khuyến khích: “tôi nghĩ đến những cộng đoàn sống đời thánh 

hiến đang lo cho các cơ sở bác ái và truyền giáo, các đan sĩ, các linh mục, 

phó tế, giám mục, các tu sĩ mỗi ngày trung thành và tận tuỵ phục vụ giới trẻ. 

Những công việc của họ là một rừng cây phát triển mà không gây ra tiếng 

ồn nào. Do đó, đừng ngại chấp nhận thách đố loan báo ơn gọi đời sống 

thánh hiến và sứ vụ linh mục. Giáo hội cần điều đó! Và khi những người trẻ 

gặp gỡ những người nam nữ tận hiến đáng tin cậy, không phải vì họ hoàn 

hảo mà vì mang dấu ấn từ cuộc gặp gỡ với Chúa, thì những người trẻ biết 

cảm nếm một cuộc sống khác và tự vấn về ơn gọi của họ. 

 Đức Cha Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm là thành viên Bộ Giáo dục 

Công giáo 

Sáng ngày 6/6, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm bốn thành viên mới cho Bộ 

Giáo dục Công giáo: ĐHY Joseph William Tobin, TGM Newark (Hoa Kỳ); 

ĐHY Désiré Tsarahazana, TGM Toamasina (Madagascar); ĐHY Luis 

Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và ĐC Giuse 

Ðinh Ðức Ðạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.  ĐC Giuse Đinh Đức Đạo 

đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ 

khác nhau. Ngài hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc 

HĐGMVN (nhiệm kì 2013-2016 và 2016-2019), và hiện nay ngài cũng là 

viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. 

Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện 

giáo dục Công giáo theo đường hướng của Toà Thánh tại các trường, học 

viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền Giáo hội. 

 
    

 Thánh lễ kính Đức Mẹ trưa 13.6 

Thứ năm, 13.6.2019, giáo xứ vẫn có thánh lễ kính Đức Mẹ như thường lệ. 

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Quán cơm Minh Đức: 

2.000.000đ. 




