
 

 

                                                                Lm. Ernest Nguyễn Văn 

Hưởng 

ới ngày Chúa Nhật lễ Lá hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội bước vào 

Tuần Thánh, tuần suy niệm các biến cố quan trọng xãy ra trong cuối 

cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu. Tham dự Tuần Thương khó chúng 

ta nhận ra sự ác độc, dã man của con người với hình phạt làm cho con người 

đau khổ cho tới khi chết. Nhiều khi chúng ta tự hỏi những kẻ làm ác sao 

không bị trừng trị ? Những người làm ác sao không biến mất khỏi trần gian 

để nhân loại được sống bình an, hạnh phúc ? 

Khi đưa ra những nhận định trên, chúng ta thường đứng về phía người 

thiện, chúng ta thường cho rằng mình là người lành, người tốt. Một tác giả 

nghi ngờ về chuyện ấy  

“Ta sẵn sàng nổi quạu khi thấy trước cửa nhà một bịch rác vô chủ còn 

nhà hàng xóm kín cổng cao tường sạch sẽ đến khả nghi… 

Tôi gay gắt lên án bảo mẫu bạo hành trẻ em nhưng quên mất mình cũng 

có lúc nổi điên muốn đét đít con một cái cho bõ tức. Bạn phê phán đàn ông 

vũ phu nhưng ai dám chắc chưa từng có giây phút bạn ước ao mụ vợ lắm 

điều bỗng dưng trúng gió cấm khẩu, ước con chó hàng xóm hay sủa một 

ngày ra đường rồi mãi mãi không trở về?” 

Tác giả cho thấy nơi chúng ta ranh giới thiện ác khá mong manh. Chúng 

ta chưa rơi vào môi trường hay điều kiện thuận lợi để kích nổ cái quả bom 

hận thù vốn tiềm ẩn trong mình nhưng liệu chúng ta còn giữ mình được bao 

lâu, khi môi trường tinh thần và các giá trị nhân văn đang bị cái ác xâm thực 

mạnh mẽ ? Nhiều trường hợp cho thấy sự ác độc vẫn bùng lên mạnh mẽ nơi 

những con người rao giảng rất hay về lòng Chúa thương xót. 
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NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN  

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của 

ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm 

nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43) 

Suy niệm: “Hai tên gian phi” cùng bị treo trên thập giá có cùng một xuất 

phát điểm: một vị trí lơ lửng, đầu không đội trời, chân không đạp đất. Thế 

mà điểm đến của hai người thật khác biệt nhau. Thật thế, người trộm thứ 

nhất, với tâm trạng một kẻ ngạo mạn trong bước đường cùng, đã thách thức 

Đức Giê-su xuống khỏi thập giá để anh ta cũng được xuống cùng. Anh ta đã 

“nhìn xuống” vực sâu tuyệt vọng mà anh đang rơi xuống. Ngược lại, anh 

trộm thứ hai đã “nhìn lên.” Không còn gì để mất, nhưng anh lại khám phá 

niềm hy vọng tối hậu của mình nơi Đức Giê-su. Anh đặt tất cả niềm tin của 

mình vào lòng thương xót và sự khoan dung của Thiên Chúa được hiện thân 

nơi Đức Giê-su, người đang đồng chịu án tử hình với anh. Chúa Giê-su 

khẳng định ngay hôm nay anh sẽ được chia sẻ vinh quang với Ngài. Cụm từ 

“hôm nay” cho thấy tính “lập tức” ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Ơn cứu độ đã được sắm sẵn ngay hôm nay cho những ai biết 

“hướng lòng” về trời cao, khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác 

thánh giá với Ngài. Còn bạn thì sao? Bạn có “nhìn lên” để nhận ra ân sủng, 

tình yêu, và quà tặng vô giá đó trong thời khắc Vượt Qua này không? Với 

cái nhìn đó bạn sẽ gặp được con đường sống ngay trong ngõ cụt bi đát nhất 

của cuộc đời. 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một gia đình đã hoặc đang có nguy cơ tan 

vỡ để họ nhận được ơn cứu độ từ nơi Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt nóng khát khao nên thánh cho từng người 

trong gia đình con. Amen. 

  

  

   

 Tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến sự tha thứ 

ĐTC Phanxicô đã kết nối bài suy tư tuần trước của Ngài với bài giáo lý tuần 

này của Ngài, khi nói rằng, chúng ta cần sự tha thứ, mỗi ngày, theo cùng 

một cách mà chúng ta “cần lương thực”. 

“Nhưng nếu chúng ta hoàn hảo, ngay cả khi chúng ta là ‘những vị thánh 

trong suốt như pha lê’” là những người không bao giờ đi lạc, “thì chúng ta 

vẫn là con mang nợ mọi sự với người Cha”. 



Kiêu ngạo: thái độ nguy hiểm nhất 

Ngài cảnh báo về tội kiêu ngạo, “thái độ nguy hiểm nhất đối với mọi đời 

sống Kitô Hữu”. Một số tội, Đức Giáo Hoàng nói, là rõ ràng sai trái, nhưng 

một số là mang tính xảo quyệt, “len lỏi vào trong tâm hồn mà thậm chí 

chúng ta không hề hay biết”. Tội kiêu ngạo là tồi tệ nhất trong những thứ 

này, đó là một tội “có thể thậm chí tiêm nhiễm vào những người đang sống 

một đời sống tu cường độ mạnh”. Thư Thứ I của Thánh Gioan nói, “Nếu 

chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta đang tự lừa dối bản thân 

mình”. Mặc dù chúng ta mang nợ Thiên Chúa vì các tội lỗi của chúng ta, thì 

chúng ta trước hết là những con nợ “vì trong đời này chúng ta đã nhận lãnh 

quá nhiều” từ Thiên Chúa. Ngay cả khi cuộc sống gian khó thì chúng ta phải 

luôn nhắc nhớ chính mình là: đời sống là một ân sủng, đó là một phép lạ mà 

Thiên Chúa đã chẳng lấy ra từ điều gì. 

Chúng ta có khả năng yêu thương vì chúng ta được yêu trước 

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta mắc nợ Thiên Chúa vì không một 

ai trong chúng ta có khả năng yêu thương mà không có ân sủng của Thiên 

Chúa. ĐTC mô tả điều này là “mầu nhiệm của mặt trăng”, vốn không tự 

chiếu sáng bằng ánh sáng của nó, mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của 

mặt trời. Nếu chúng ta yêu đó là vì chúng ta được yêu trước. Nếu chúng ta 

tha thứ thì đó là vì chúng ta được tha thứ. ĐTC nói. “Thật đủ để đặt bản thân 

bạn trước một tượng chịu nạn để hiểu được sự cách biệt: Ngài đã yêu 

thương chúng ta trước, và Ngài luôn yêu thương chúng ta trước”. 

ĐTC Phanxicô kết thúc khi mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện, “Lạy Chúa, 

ngay cả người thánh thiện nhất nơi chúng con cũng không ngừng là những 

con nợ đối với Chúa. Lạy Cha, xin thương xót chúng con”. 

 Một bệnh nhân ung thư 9 tuổi 'không bao giờ than phiền' đang trên 

tiến trình phong thánh 

ĐTC Phanxicô đã nhìn nhận nhân đức anh hùng của một cậu bé 9 tuổi người 

Brazil, là người “không bao giờ than phiền” trong suốt thời gian trị bệnh 

ung thư, thay vào đó em đã không ngừng dâng nỗi thống khổ của mình lên 

cho Chúa Giêsu. 

Được chẩn đoán vào năm 1963 với chứng u xương, Nelson Santana, hồi đó 

8 tuổi, một ngày kia đã yêu cầu mẹ của cậu “hãy hứa với Chúa Giêsu là 

không phàn nàn khi đối diện với nỗi khổ và nỗi đau”. 

Một y tá và là một nữ tu là người chăm sóc Santana đã nhấn mạnh “khả 

năng ngoại thường” của cậu bé khi hiểu về ý nghĩa của nỗi thống khổ của 

Đức Kitô. Vị nữ tu đảm bảo là Santana vẫn tiếp tục nhận được những hướng 

dẫn về tôn giáo tại bệnh viện, nơi cậu cũng đã nhận được hiệp lễ lần đầu. 



Khi được thông báo là cánh tay bị ung thư của cậu phải bị cưa, Santana đã 

trả lời là “nỗi đau là rất quan trọng để làm gia tăng tình yêu đích thực và can 

đảm duy trì tình yêu đã có được”. 

Santana đã qua đời vì ung thư vào Đêm Giáng Sinh năm 1964 ở tuổi lên 9. 

Bộ Phong Thánh Vatican đã nhìn nhận nhân đức anh hùng của Santana và 6 

Vị Tôi Tớ Chúa, mở ra con đường phong thánh cho các vị là “bậc đáng 

kính”. ĐTC Phanxicô đã phê chuẩn cho bộ ban hành sắc lệnh vào 6/4. 

 
    

 Chương trình tuần thánh.  

 Thứ hai, ba, tư tuần thánh (15,16,17/04/2019): Giải tội từ 18g00-20g00 

Lễ đèn: ngắm 5 sự thương khó của Chúa 

Các buổi sáng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh lúc 5g00 

Các buổi chiều thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh lúc 16g45. Sau đó là 

thánh lễ. 

 Thứ năm tuần thánh. 

Sáng: Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Sàigòn (Không có 

thánh lễ ban sáng ở họ đạo) 

Chiều: Thánh lễ tiệc ly tại Nhà thờ Họ đạo lúc 19g00 (Không có thánh lễ 

lúc 17g30). Sau Thánh lễ tiệc ly là phiên chầu Thánh Thể của các hội đoàn. 

 Từ sau lễ tiệc ly-21g45: giáo xứ và cộng đoàn các dòng tu. 

 21g45-22g30: Lêgio, Phạt tạ Thánh Tâm, các bà mẹ Công giáo. 

 22g30-23g15: cộng đoàn Lòng Chúa thương xót 

 23g15-24g00:  nhóm cầu nguyện Mễ Du 

 Thứ sáu tuần thánh (Giữ chay và kiêng thịt) 

 17g30: chặng đàng thánh giá trong nhà thờ 

 19g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu (ngoài 

nhà thờ). Sau đó có chặng đàng thánh giá xung quanh nhà thờ. 

 Thứ bày tuần thánh. Lễ vọng Phục sinh 

 Lễ I: 19g00                      Lễ II: 21g30 

 Chúa nhật Phục Sinh: Mừng Chúa Sống Lại 

Không có thánh lễ lúc 5g00, các thánh lễ khác như thường lệ. 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: 1 giáo dân: 1.000.000đ. 

Kiều Oanh- Ngọc Ngà: 100kg gạo. 1 giáo dân: 500.000đ. 


